MICHA CURSUS | THEMAMODULE

KERK IN JE BUURT
HET GOEDE LEVEN DELEN IN JULLIE BUURT

WAT GAAN WE DOEN?

Samen nadenken over onze buurt
e Enover de kracht van onze geloofsgemeenschap
o Een eerste (persoonlijke) actiestap bedenken
e En plannen maken voor de zesde bijeenkomst

THUISOPDRACHT DORPSSOEP, DE ONTMOETINGSTUIN, DE HUISKAMER

Voor deze bijeenkomst ontvang je via whatsapp drie korte filmpjes'. In deze filmpjes maak je kennis met de
drie initiatieven van kerk in de buurt: de dorpssoep, de ontmoetingstuin en de huiskamer van de wijk.

Bedenk:
o Welk initiatief sluit het beste aan bij jouw buurt? Waarom?

e En welke sluit het beste aan bij jou? Waarom?

OPDRACHT 1 INTRODUCTIE

Een bekend Afrikaans gezegde luidt:

‘ Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Maak een rondje en bespreek met elkaar:
o  Welke voorbeelden uit de actualiteit onderstrepen dit gezegde?
e Doe een nieuw rondje en deel daarbij ervaringen uit je eigen leven waarbij je dit principe hebt
gevoeld.

INLEIDING KERK IN JE BUURT

Ken je majoor Bosshardt nog? Of moeder Theresa? Twee vrouwen die in navolging van Jezus zoveel deed
voor dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees. Door ze respectvol te bejegenen, door de rug van zanger
en junk, Herman Brood te wassen. Vrouwen die een relatie aangingen met deze mensen en van hen hielden.
Zij volgden daarin het voorbeeld van Jezus die ook onder de mensen kwam wonen. Hij werd een mens van
vlees en bloed, warm, aanraakbaar. ‘The Word became flesh and blood, and moved into the neighbourhood,’ zo
vertaalt Eugene Peterson Johannes 1: 14 in The Message. En in Jezus was het God zelf die onder ons kwam
wonen. Dichterbij kan haast niet.

Of toch wel? In Johannes 14:23 staat dat Jezus en zijn Vader in mensen komen wonen die Hem liefhebben.
Hoe wil God aanwezig zijn in de wereld? Via de mensen in wie Hij woont. In The Message staat het als volgt: If
anyone loves me, he will carefully keep mij word and my Father will love him - we ‘ll move right into the
neigbourhood. Door ons heen komt Jezus in onze kerk, ons netwerk en onze buurt wonen. Kijk zo eens naar
jouw leven, jouw gemeente en jouw buurt. God woont in jou en wil door jou heen liefdevol, warm,
betrokken, dichtbij mensen komen.

1 Je vindt de filmpjes ook op www.diaconaalsteunpunt.nl/michacursus



Daar zit iets prachtigs wederkerigs in. Je verbinden aan de ander, is niet alleen geven, maar tegelijk ook
ontvangen. Want God is ook in de ander aanwezig.

Dan gaat het allereerst over relaties. Over liefde die merkbaar wordt in hoe we naaste zijn voor die vrouw
met anorexia, die eenzame oudere, die Iraanse vluchteling, dat meisje in de schulden, die man die single is,
die ouders waarvan de kinderen ziek of beperkt zijn.

OPDRACHT 2 BEWOGENHEID EN VERBINDING

Bespreek in tweetallen:

e Wat zou er gebeuren als jij en ik diezelfde bewogenheid in ons dragen als majoor Bosshardt of moeder
Theresa? Wanneer wij ons, net als zij en net als Jezus, verbinden met elkaar en onze buurt en we
bewogen ons leven delen met de mensen om ons heen?

e Watdoe je daaralin?

e Wat remt je daarin af?

OPDRACHT 3 VERKEN JE BUURT

Hoe goed ken je jouw buurt? Wat zie je eigenlijk als jouw buurt? Heb je het dan over de straat waar je woont?
Of denk je meer aan de buurt waar jullie kerk staat? Bespreek samen wat je met je buurt bedoelt.

‘ De buurt zegt me niet zo veel. Ik woon er nu een paar
jaar, maar werk er niet. Mijn kinderen zitten er niet op
school en mijn vrienden wonen elders. Ik zeg mijn buren
vriendelijk goedendag, maar van dat kopje koffie is het
nog niet gekomen.’

Bespreek met elkaar:
Herken je dit? Deel in de groep waarom je van betekenis wilt zijn voor je buurt en hoe je dat samen met
anderen kunt doen. Maak vervolgens een rondje: wat heb je al gedaan? Wat werkt wel en wat niet? Waarom?

OPDRACHT 4 ZOEK DE BLOEI VAN JE BUURT

Lees met elkaar Jeremia 29:4-7

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israél, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem
naar Babel heeft laten voeren:Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga
huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij
zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad
waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Bespreek met elkaar:
e Wat staat hier?

Wat zegt deze tekst jou?
Wat zegt deze tekst over jou?
e Hoe past deze tekst bij je gesprek over opdracht 2?

Lees met elkaar Mat 25:31-40

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen
op zijn glorierijke troon. (...) Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn
Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie
bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. (...)"



Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u (...)"
En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

Bespreek met elkaar:

Het lijkt er op dat Jezus hier gever en ontvanger omdraait: als gever mag je Hem ontvangen.
o Wat zegt dat over God en over de mensen in je buurt?
e Wat betekent dat voor jou?

e Wat voegt deze tekst toe aan gesprek van opdracht 2?

OPDRACHT 5 DE VOLGENDE STAP

We denken na over wat de volgende stap kan zijn, persoonlijk en als groep. Gebruik hiervoor het werkblad.

Persoonlijk
Wat kan jouw volgende stap zijn in het groeien in bewogenheid voor en verbinding met je buurt.

o Word even stil en bedenk hoe jij actief kunt zijn in Gods Koninkrijk.

e Verwachte verandering: Schrijf op wat er in relatie tot Gods Koninkrijk veranderd zou kunnen
worden in jouw familie, kerk en/of buurt in de komende maanden.

e Activiteit: Noteer iets specifieks dat jij wilt doen v66r de volgende bijeenkomst om bij te dragen aan
die verandering

e Wat wil jij daarin ontvangen? Noteer voor jezelf wat je daarin verwacht te ontvangen.

o Tenslotte: Schrijf op wanneer je deze activiteit uitvoert (voor de volgende les).

Samen

Denk samen alvast na over wat je in je buurt zou kunnen doen op bijeenkomst 6. We geven je alvast een paar
suggesties op het werkblad.

AFSLUITING GEBED

Sluit deze bijeenkomst af in groepjes van 2 of 3 mensen. Deel met elkaar je plan uit de vorige opdracht. En
ook wat je daarin hoopt te ontvangen. Bid samen met en voor elkaar.

TIPS VOOR THUIS:

e Tip voor de volgende keer: Neem aan het begin van de volgende samenkomst even tijd om in
hetzelfde groepje als waar je vandaag mee geéindigd bent het volgende te bespreken: Heb je de
geplande activiteit van de vorige keer uitgevoerd? Ben je obstakels tegengekomen die je
tegenhielden? Zo ja, hoe kun je die obstakels overwinnen voor de volgende keer? Heeft de
verwachte verandering waar je om gebeden hebt ook plaatsgevonden? Hoe weet je dat? Is er iets
onverwachts gebeurd?

e Wil je hier meer over weten, lees dan eens het boek een ‘Kerk die kan - zoek de bloei van je buurt’
Meer informatie over het boek vind je op www.diaconaalsteunpunt.nl/een-kerk-die-kan.

e Wil je je buurt beter leren kennen? Maak dan gebruik van de toolkit ‘Verken je buurt’. Je vindt deze
toolkit op www.diaconaalsteunpunt.nl/michacursus.




COLOFON

De module kerk in je buurt is geschreven door het Diaconaal Steunpunt, het Missionair Steunpunt en Verre Naasten.
Samen willen ze kerken inspireren en ondersteunen om diaconaal missionair actief te zijn in de samenleving. Vanuit een
verlangen dat kerken groeien in het delen van geloof, hoop en liefde, dichtbij en ver weg.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze module mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande
toestemming van Micha Nederland. Je kunt je verzoek indienen via info@michanederland.nl.
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