
 

 

 

 

 

 

 

Bidden om vrede:  

het is vaak moeilijker dan gedacht.  

De oorlog gaat door, welke woorden doen daar recht aan?  

Er zijn woorden die al bestaan,   

Meebidden met deze woorden doet je ervaren dat je er niet alleen voor 

staat: door de tijden heen en verspreid over heel de aarde wordt gebeden.  

Om vrede.  

Bidt mee, gedragen door elkaars woorden en gedachten!  
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Met lege handen 
 

God, 

met lege handen sta ik voor U. 

Onmachtig ook, 

nu het ene land het andere binnenvalt. 

Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen, 

maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen. 

 

Steunpunt Liturgie 

 

gebed om vrede 

 



Met lege handen sta ik hier voor U. 

Zend uw Geest van Wijsheid: 

dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen. 

Zend uw Geest van Kracht: 

dat zij hen die beslissingen kunnen nemen, 

de moed geeft de vredesweg te kiezen. 

Zend uw Geest van Barmhartigheid: 

dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien, 

en met barmhartigheid blijven behandelen, 

dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn. 

En, 

God, 

zend uw Geest van Troost: 

dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen 

die geraakt wordt door de oorlog en het geweld. 

 

God, 

dat vraag ik U. 

Amen. 

Abdij van Berne 

 

 

Waarom?  
 

God van vrede, 

De telefoon werd niet meer opgenomen, 

de verbinding werd verbroken. 

Twee buren zijn in oorlog. 

En waarom? 

De redelijkheid van diplomatie, 

de wil om elkaar te leren begrijpen, 

de harde woorden om niet te ver te gaan 

van beide kanten, 

ze maken plaats voor de taal van staal: 

tanks en raketten 

op plaatsen waar het gisteren nog vrede was. 

We hadden het ergens verwacht 

en ergens ook niet, 

want zijn dit niet beelden uit het verleden? 

Beelden die we in zwart-wit kennen uit een koude oorlog? 

Was het nog voorstelbaar dat iemand 



alle waarheid naar zijn hand zet 

en doet, wat zoveel geweldenaars vóór hem deden? 

We zien het nu gebeuren, 

erger dan erg. 

Niet binnen de grens die er eigenlijk al was, 

niet binnen de grens die aangekondigd was, 

maar in het hele land 

om buren te verlammen. 

We bidden, God, om vrede. 

We bidden voor de kinderen die gisteren nog buiten speelden, 

de mannen en vrouwen die gisteren nog naar hun werk gingen, 

hun boodschappen deden, hun leven leefden. 

We bidden in de schijnbaar onvermijdelijke confrontatie 

voor slachtoffers die zullen vallen, 

nabestaanden die troost zullen nodig hebben. 

Maar bovenal, God, bidden wij u om inkeer, 

dat dit geen weg naar vrede is, 

dat buren elkaar nodig hebben, 

dat de vrijheid van de één slechts bestaan kan 

als de ander ook vrij is. 

Geef moed de weg van vrede te gaan, 

aan iedereen die iets kan doen. 

En laat ons vertrouwen op uw vrede, 

die komt. 

Geef vrede, Heer, geef vrede. 

Amen 

Otto Grevink1 

 

 

Vanuit de diepte 
 

Wij roepen tot u vanuit de diepte, 

vanuit al wat duister is 

in ons en om ons heen. 

God, luister naar ons. 

Als wij onszelf niet meer verstaan 

en geen toegang vinden tot elkaar, 

als de vele boosheid van de wereld 

 
1 Gebed bij de oorlog in Oekraïne - MijnKerk.nl 

https://www.mijnkerk.nl/gebed-bij-de-oorlog-in-oekraine/


ons te machtig wordt: 

zend ons uw woord van vrede. 

Geef ons geduld met onze tekorten 

en de hoop die tegen alles in 

stand houdt in deze wereld. 

Want gij hebt uw Zoon 

laten afdalen in onze duisternis 

en hij is uw licht geworden voor ons, 

onze hoop voor tijd en eeuwigheid. 

Heer, onze God, 

als het besef van ons kwaad ons overweldigt, 

zet gij daartegen 

de overmacht van uw liefde in. 

Wij vertrouwen ons aan u toe 

met ons goed en kwaad. 

Want er is vreugde bij u 

als wij ons met geloof naar u keren. 

Dat geloven wij op het woord van hem 

die macht heeft om ons vrij te spreken, 

Jezus, de mensenzoon. 

Frans Cromphout sj (1924-2003) 

 

 

Coventry-gebed: om vrede en verzoening 
 

In november 1940, de Tweede Wereldoorlog was enkele maanden gaande, werd de 

kathedraal van de Engelse stad Coventry verwoest door Duitse bommen. Tussen de 

puinhopen vond met twee zwartgeblakerde balken, die in de vorm van een kruis lagen. Voor 

de dean van de kerk was het duidelijk: dit was een teken van vrede! Na de oorlog zochten de 

inwoners van Coventry daarom contact met verwoeste Duitse steden en in die contacten 

ontstond het Coventry-gebed. Iedere vrijdag rond het middaguur klinkt deze woorden in tal 

van steden over de hele wereld, in een viering van gebed en stilte.2  

Dit gebed om vrede en verzoening, ontstaan na een daad van grove agressie en verwoesting, 

krijgt in de situatie van nu opnieuw diepe betekenis:  

 

Laten we bidden, 

want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.3 

 
2 Meer informatie: The Community of the Cross of Nails – Growing together in hope (coventrycathedral.org.uk) 
3 Romeinen 3: 23 

http://www.coventrycathedral.org.uk/ccn/


Heer, vergeef het. 

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en 

klasse,  

Heer, vergeef het.  

Het begerig verlangen dat mensen en volken drijft naar bezit van wat hen niet 

toebehoort. 

Heer, vergeef het.  

De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest. 

Heer, vergeef het. 

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.  

Heer, vergeef het.  

Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen.  

Heer, vergeef het.  

De begeerte die lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige 

doeleinden misbruikt.  

Heer, vergeef het.  

De trots die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op U, o God.  

Heer, vergeef het.  

Wees goed voor elkaar en vol medeleven;  
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.4 

 

 

Licht in deze wereld5 
 

Als uw licht liefde heet 

straal dan in de duisternis van de wereld die haat kent. 

Als uw licht vrede heet 

straal dan in de duisternis van de wereld die oorlog kent. 

Als uw licht gerechtigheid heet 

straal dan in de duisternis van de wereld die onrecht kent. 

Als uw licht genade heet 

straal dan in de duisternis van de wereld die zonde kent. 

O God,  

wees licht in deze wereld. 

 

 
4 Efeziërs 4: 32 
5 In: Zeggen en zwijgen. Gebedenboek voor alledag. Zoetermeer 2005, p. 174 



Dona nobis pacem – Geef ons vrede 
 

Draal niet lang meer Heer, 

Ons verlangen 

Naar de eeuwige stad, die 

Anders dan onze aardse 

Naar uw bestek gebouwd 

Onverwoestbaar is, 

Ballingen rust en vrede biedt, 

Is groot en hevig.  

Slechts te stillen is de 

Pijn van ons heimwee 

Als u, Heer, 

Christus, onze Verlosser, 

Eeuwig 

Middelpunt van ons leven bent. 

Ati van Gent 

 

 

 


