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Bij de viering van het Avondmaal is het in kerken van de Reformatie gewoon om voor het 

daadwerkelijk delen van brood en wijn de volgende tekst te lezen en te horen:  

Om met het echte brood uit de hemel, Christus zelf, gevoed te worden moeten we niet 

alleen naar dit brood en deze wijn kijken. We moeten juist omhoogkijken, onze blik richten 

op Jezus Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel zit en voor ons 

opkomt. Laten we vast geloven dat we door de werking van de heilige Geest zijn lichaam 

en bloed geestelijk te eten en te drinken krijgen.  (Avondmaalsformulier 1 van de GKv).  

De avondmaalsgangers worden opgeroepen niet zozeer naar brood en wijn te kijken, maar 

naar Christus, zittend aan Gods rechterhand.  

In de oude bewoorden was die oproep nog duidelijker. Daar werden brood en wijn ‘uiterlijk’  

genoemd, terwijl alleen Christus ‘het waarachtig hemelse brood is’. De harten moeten 

daarom ‘opwaarts in den hemel’ verheven worden.  

Kort door de bocht gezegd: het is een oproep om je niet te richten op brood en wijn maar op 

Jezus Christus in de hemel. En vaak wordt dit het sursum corda genoemd. 

Twee vragen:  

1. Wat kan daar op tegen zijn?  

2. Hoe verhoudt dit zich met Jezus’ woorden die van brood en wijn zei: ‘Dit is mijn 

lichaam, dit is mijn bloed’?  

En daarachter komen nog een paar vragen tevoorschijn:  

3. Is het altijd al zo geweest?  

4. Wat is de bedoeling ervan?  

5. Klopt het eigenlijk wel? 

L i t u r g i e  

 


