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Liturgie

- Lichtsymboliek rond Pasen —

Deze Notitie is ontstaan uit vragen uit de praktijk. Zijn er meer vragen, laat het dan weten, zodat dit stuk nog
meer op uw praktijk kan worden afgestemd.
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1. Bijbel en schepping

Het hart van de christelijke lichtsymboliek is Pasen. De eerste lichtsymboliek reikt dat aan. In
de tabernakel en de tempel stond een kandelaar (Exodus 40: 4, 24-25; Leviticus 14: 1-9).
Licht is in de Bijbel symbool van God: ‘De HEER is mijn licht’ (Psalm 27: 1; zie ook Psalm 18:
29). Het is ook symbool van Gods wet: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op
mijn pad’ (Psalm 119: 105, van Jezus die de wet en de profeten vervult (Johannes 8: 12).
Licht staat ook voor de opdracht aan ieder die Gods weg wil gaan (Efeze 5: 8) en voor
waakzaamheid (Mattels 25: 1-13).

Samenvattend: in de Bijbel staat licht voor bevrijding. Zo begon het ooit — de aarde die
donker, woest en doods was, werd tot leven gebracht, bevrijd, toen God sprak: Er moet licht
komen. Gods licht is bevrijding voor de mensen, het doet de route van leven in zijn spoor
oplichten, het doorbreekt onze duisternis, het bevrijdt uit de banden van de dood.



