
 

 

  

Vieren in het klein 
 

in herfst en winter 

Gebed bij het gedenken van overledenen 
met elementen uit het Te Deum 

Het Te Deum Laudamus is een van de oudste liederen van de kerk. We kennen 

het vooral als ‘Wij loven u, o God, wij prijzen uwe naam’ / ‘Wij loven U, o God, 

belijden U als Heer’.  

“Als het in dat lied gaat over de kerk ‘daarboven, hier beneden’ moet ik altijd aan 

mijn man denken” zei een jonge weduwe, “dan voel ik me opnieuw met hem 

verbonden”.  

Het lied geeft inderdaad woorden aan een rijke en prachtige wetenschap: de 

kerk is niet alleen hier, maar ook ‘daarboven’: apostelen, profeten, martelaren, 

allen die ons zijn voorgegaan. Met hen zijn wij verbonden, altijd en overal.  

 

Daarom is hier een gebed voor de dienst waarin de overleden geliefden en alle 

andere geloofsgetuigen worden herdacht, een gebed dat aansluit bij het Te 

Deum. 

 

U God, loven wij, 

U Heer, prijzen wij.  

Met alle engelen zingen wij U toe:  

U bent heilig,  

hemel en aarde zijn vol van uw glorie.  

 

Alleen is er vandaag verdriet in ons hart.  

Onze stem hapert, 

wij zouden wel willen zingen 

maar er komt alleen verdriet uit.  

 

Wij denken aan 

…… [naam/namen] 

In de afgelopen is hij/zij (zijn zij) overleden. 

Wij missen hem/haar/hen nog iedere dag.  

 

L i t u r g i e  

 

 



 

 

Lieve God,  

in ons gemis, in pijn en verdriet,  

is er ook dankbaarheid.  

 

Er is vertrouwen, er is licht,  

Uw licht.  

Wij zien onze geliefden staan rond uw troon,  

samen met zovele anderen:  

één koor van apostelen, profeten, martelaren, 

geloofsgetuigen,  

allen die ons voorgingen.  

En bij hen zijn/is ook  

…… [naam] 

……  

…… 

…… 

 

Met hen, uw kerk daarboven 

en met ons, uw kerk hier beneden,  

loven en prijzen wij U,  

ook als onze stem gebroken is.  

 

Heer, er zijn zoveel gebroken stemmen, 

er is zoveel pijn en verdriet,  

wereldwijd.  

Met al die stemmen 

die schor zijn van verdriet, 

én die vol zijn van vreugde, 

zingen wij U toe:  

 

Op U is onze hoop gevestigd,  

ons vertrouwen gaat naar U uit.  

Neem onze lof aan, 

draag onze pijn.  

 

Ontferm U over ons, 

want op U, 

Koning van hemel en aarde, 

is ons vertrouwen gevestigd.  
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