Vieren in het klein

in herfst en winter

Driemaal Advent

Advent: waar gaat het overe Je hoort nog wel eens over een onderscheid tussen
de eerste Advent en de tweede Advent. En nee, dan gaat het niet over de eerste
en de tweede zondag van Advent, maar over Jezus' eerste komst in de wereld -
zijn geboorte - en zijn tweede komst — de wederkomst.

En waar gaat het dan over als je hoort over driemaal Advente Als de eerste gaat
over Kerst en de tweede over de wederkomst, waar zit dan de derde?
Antwoord: die ligt tussen beide in. Die speelt zich af in ons leven. Persoonlijk én
gemeenschappelijk.

Lang geleden schreef een monnik daarover. Hij heette Bernardus van Clairvaux
(1090-1153) en hij bepleitte een doorleeft en innig geloofsleven.

“Wij kennen een drievoudige komst van de Heer. De derde komst
ligt als het ware midden tussen de andere twee. De eerste en de
laatste geschieden namelijk in het openbaar, de middelste echter
niet.

Bij zijn eerste komst werd de Heer gezien op aarde en ging Hij om
met de mensen: toen, zoals Hij zelf getuigt, hebben de mensen
Hem gezien én gehaat.

Bij zijn laatste komst echter 'zal heel de mensheid Gods redding
zien’ (Lc 3, 6) en 'zullen zij opzien naar Hem die zij hebben
doorstoken’ (Joh 19, 37).




De middelste komst heeft plaats in het verborgene: alleen de
vitverkorenen zien Hem in hun hart, en hun ziel wordt gered.

Bij zijn eerste komst verscheen de Heer in het vlees en in zwakheid, bij de
middelste verschijnt Hij in geest en kracht, bij de laatste zal Hij in
heerliikheid en majesteit verschijnen.

De middelste komst is dus als het ware de weg die leidt van de eerste
naar de laatste. In de eerste komst was Christus onze verlossing, in de
laatste zal Hij zich openbaren als ons leven, in de middelste is Hij onze rust
en onze vertroosting.”

(Bernardus van Clairvaux, 59 preek over advent (fragment)

Heer God,
U die er altijd al was,
U die er altijd bent,
U die zeker zult komen,

de tijd van Advent is begonnen,
en wij leven toe naar het feest
van Jezus' geboorte,
zijn komst naar de wereld.
Wij belijden dat Hij als mens naar de wereld is gekomen
en wij verwachten dat Hij opnieuw zal komen.

Voor U openen wij ons hart,
voor U, Jezus Christus, Zoon van de Vader.
We vragen: open heel ons wezen,
voor uw aanwezigheid,
dat wij uw rust en uw troost ontvangen
en u volgen in heel ons leven,
deze adventstijd
en alle dagen van ons leven.

JI. Amen
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