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- Stilte in de liturgie -  

Deze Notitie  ontstaan uit vragen uit de praktijk. Zijn er meer vragen, laat het dan weten, zodat dit stuk nog 

meer op uw praktijk kan worden afgestemd. 
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1. Liturgische stilte? 
Stilte als zelfstandig liturgisch onderdeel kennen de kleine gereformeerde kerken eigenlijk 

niet. Eventuele momenten waarop het stil zou kunnen zijn, worden doorgaans opgevuld met 

muziek: voor de dienst, na afloop van de dienst, de collecte, de gang naar en van de 

avondmaalstafel. Het enige stiltemoment dat eigen is aan de traditie is het zogenaamde stil 

gebed (zie verderop), maar dat is inmiddels vrijwel overal verdwenen. Verder is er vanouds 

 

Maar de stilte,  

dit is een tweestemmig lied,  

waarin God en mens elkaar raken. 
 
 

(Guillaume van der Graft) 

 

L i t u r g i e  

 

 


