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Lied van de Maand – februari 2023  

Als het golft dan golft het goed  Popgroep De Dijk zingt het treffend: Als het golft dan golft het 

goed / Niet te stuiten, niet te sturen / Duurt het dagen, duurt het uren. Zo staat het ook in het 

geheugen van de Zeeuwen sinds februari 1953. Als bijna zesjarig jochie zat ik naast mijn vader 

gekluisterd aan de radio. Verschrikkelijke berichten over wat we nog steeds De Ramp noemen. 

Dat komt allemaal boven als je het lied van deze maand leest en zingt. Nee, niet van De Dijk, wel 

afkomstig uit Zeeland. Het is een psalm en de ondertitel luidt Lied van de zee. 
 

De zee heeft meerdere gezichten. Die van het vakantiegevoel ten top: zwemmen, varen, 

genieten van het uitzicht met je voeten in het zand. De zee heeft ook een ander gezicht. Dan 

teisteren stormen en hoge golven het vlakke land en de rotsen. De kracht van het water valt niet 

te onderschatten. De verwoestende watermassa die Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden in 

1953 overspoelde, boezemt ons 70 jaar later nog angst en vrees in.  
 

‘Uw kracht als de machtigste golf’ is Dieuwke Parlevliet geschreven op basis van Psalm 93 en met 

de Watersnoodramp van 1953 om gedachten. Strofe 1 tekent angst en verwarring, Het gaat niet 

goed! Het ijs smelt, de dijken breken! We snakken naar adem, we roepen: God breng ons naar 

een plek op aarde waar het veilig is. Klinkt het allemaal niet razend actueel? Strofe 2 roept 

herinneringen op aan vroeger. De zee heeft gegeven en genomen, een vloed van namen komt 

boven. Heer herinner u de namen van hen die gestorven zijn! Wie is bestand tegen de machtigste 

golf? Keert de Heer zich in die hoge golf tegen ons? Is er één Naam die bestand is tegen de 

verwoestende kracht van de golven? In strofe 3 kijkt de dichter vooruit. Ook nu vormt het water 

een bedreiging, de zeespiegel stijgt, stormen nemen in kracht toe en worden talrijker. Maar er is 

hoop, zegt de dichter: Wij hebben een dijk van een God! Hij stelt een grens aan de zee. Gods 

kracht is de machtigste golf, Hij beschermt ons en keert zich naar ons om. Mooi is hier het 

klankrijm: kracht en macht. De dichter speelt hier echt met taal. Na het derde couplet verandert 

het refrein: Gods kracht als machtige golf die zich naar ons omkeert, wordt tot een prachtige golf 

waarin God zich voor ons omkeert! Is dat genade?  

Als je psalm 93 naast dit lied legt, mis je misschien de eerste verzen: ‘De HEER is koning, met 

hoogheid is hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij 

wankelt niet.’ Vergeet de dichter dat?  Stelt zij daar vraagtekens bij? Maar dat is niet zo, want 

‘het onwankelbare moet bevraagd, het moet bevochten worden, verdriet mag blijven. Juist 

daarom is de uitspraak ”Gij dijk van een God” zo sterk. Het gaat over bescherming bij alle stormen 

van het leven. Dan wordt zichtbaar dat Gods kracht is als de prachtigste golf, die zich voor ons 

omkeert, met open armen.’1 

De melodie is van Margaretha Christina de Jong, net als de dichter afkomstig uit Zeeland. Het lied 

kan goed in beurtzang gezongen worden. Zo kan de gemeente het refrein zingen afgewisseld 

door een cantorij/zanggroep die de strofen zingt. Let op bij het refrein: de laatste versie wijkt af 

van de eerste twee. Het geheel vraagt wel enige vooroefening en dat is de moeite zeker waard!  

Popgroep De Dijk zingt niet meer, hun lied golft niet meer. De Deltawerken behoeden Zeeland en 

de Zuid-Hollandse eilanden voor een nieuwe ramp. Klimaatverandering en zeespiegelstijging 

vragen nu de aandacht. Maar wie op die machtige God vertrouwt die een Dijk voor ons is en die 

in Christus Jezus een dijk van genade voor ons opwerpt, komt veilig ‘aan op een aarde om te 

gaan en te staan’(1). 
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• Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen worden, in 

samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.  

• Een uitgebreidere bespreking is te vinden in EREdienst jg 49 nr. 6 

• Begeleidingen: zie de begeleidingsbundel bij Psalmen Anders | Beamversie: via LiedboekOnline  

• Geluidsopname: YouTube, zoekterm ’Psalm 93b’ 

• Meer over Psalmen Anders: Psalmen anders helemaal beschikbaar￼ - Liedboek 

 
1 Anje de Heer in ‘Lied van de Maand’ Eredienst jg 49 nr 6 pag. 19-22 

https://liedboek.nl/psalmen-anders-helemaal-beschikbaar%EF%BF%BC/

