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Lied van de Maand – juni 2023  

Slotakkoord  Ik luister naar muziek, laat me meeslepen door de melodie en het opzwepende ritme. De 
componist werkt duidelijk naar een eind toe: de finale. Dirigent, zangers en orkest raken steeds   
enthousiaster. Nog één keer haalt de componist alles uit de kast. Dan volgt het slotakkoord. En daarna de 
stilte. Oorverdovend en adembenemend. Stilte, die meestal te kort duurt om vervolgens verstoord te 
worden door applaus.  
Lange tijd heb ik zo naar Psalm 150 gekeken: het slotakkoord van de voorgaande 149 psalmen. Dan mag 
alles uit de kast - trompetten, cymbalen en trommels. Voor mij was die berijmde zin het summum: ‘Laat 
zich ’t orgel overal, bij het juichend vreugdgeschal, tot des HEEREN glorie paren’ (berijming 1773). Tot ik 
ontdekte dat er in de oorspronkelijke psalm helemaal geen orgel wordt genoemd. Dat instrument bestond 
nog niet toen de psalm gedicht werd.   
 
Psalm 150 wijst ons de weg om de Heer te loven. De finale voor het slotakkoord wordt al eerder ingezet, in 
de psalmen 146-149. Daar wordt gezegd waarom wij God moeten loven. In die psalmen wordt nog eens 
vermeld wie God is. Hoe en waar loven we Hem? In zijn heilige woning en met alles wat adem heeft en met 
alle instrumenten. Zo eindigt het Boek der Psalmen niet met een slotakkoord maar een psalmfinale.  
 
Psalmfinale Tot lied van de maand juni is gekozen psalm 150d uit Psalmen Anders: God vol liefde, recht 
en waarheid. De nummering is die van psalm 150, maar zoals die psalm het slotakkoord is van de 
voorgaande, zo is ‘God vol liefde, recht en waarheid’ een psalmfinale, een bundeling van de psalmen 146 
tot en met 150.  
Juni is de maand van finales en examens in onderwijs en sport. We sluiten het seizoen af met vlaggen en 
bekers. Ook in de kerk maken we ons op voor de zomertijd. Catechese, bijbelstudie en het 
vergaderseizoen worden afgesloten. We bereiden ons voor op de vakantie. Voordat die begint: nog één 
keer eerbiedig knallen voor onze God!  
Roel Bosch en Margryt Poortstra schreven met dit lied een mooie finale van psalm 146-150. Die bestaat uit 
vijf strofen van elk 23 lettergrepen. Elke strofe gaat over in een refrein dat inzet met een stevig 
septiemakkoord en een vette beat als orgeltoon. Het dak kan eraf!  Laat de strofe a capella klinken en zing 
het refrein samen,  met toeters en bellen en uit volle borst! 
 
Elke strofe geeft als het ware een omschrijving van wie God is, een aspect van zijn liefde en zijn grootheid. 
 

• Strofe 1 sluit aan bij psalm 146: God is vol liefde, recht en waarheid, kleine mensen geeft Hij kracht. 
Zwakken en hulpelozen versterkt Hij.  

• Strofe 2 sluit aan bij psalm 147: Gods is vol vrede, mensen en dieren schuilen bij Hem en vinden 
hoop en vriendschap, ballingen brengt Hij samen. Er is hoop voor Israël. 

• Strofe 3 sluit aan bij psalm 148: God is de schepper, de Ene: engelen, mensen, zon, maan, sterren, 
vuur en water. Alles is aan Hem onderworpen en heel de wereld juicht voor Hem. 

• Strofe 4 sluit aan bij psalm 149: God is jouw Redder, Hij verjaagt het onrecht, daar gaan zij die 
vernederd werden van zingen en dansen.  

• Strofe 5 sluit aan bij psalm 150: God is alle lof waard, haal alles uit de kast om Hem te loven.  
 
De Schotse predikant en componist John L. Bell schreef de muziek van dit lied. Hij deed dat op verzoek 
van de redactie van Psalmen Anders. Het werd een melodie die ‘helder en vrolijk’ moet klinken. Het is aan 
te raden dat de muziekgroep even goed kijkt naar de ‘groovy beat’ want daar staat of valt de uitvoering van 
het refrein wel mee (beluister vooral eerst het geluidsvoorbeeld; zie de link hieronder).  
 
‘Zing voor de Heer een nieuw lied!’, roept psalm 149 ons toe. Met “Al wat adem heeft, loof de Heer’, sluit 
psalm 150 af. Het kan me niet vaak en luid genoeg klinken.  
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• Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen worden, in 

samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.  

• Geluidsvoorbeeld: 150d - God vol liefde, recht en waarheid - Liedboek Compendium 

• Begeleidingen: zie de begeleidingsbundel bij Psalmen anders. Zie: Liedboek uitgaven - Liedboek 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/150d-god-vol-liefde-recht-en-waarheid-1_5_2_3
https://liedboek.nl/liedboek-uitgaven/

