
Amazing Grace 
 

Amazing Grace, How sweet the sound 

That saved a wretch like me 

I once was lost, but now am found 

I was blind but now I see 

 

‘t Was Grace that taught my heart to fear 

And Grace, my fears relieved 

How precious did that grace appear 

The hour I first believed 

 

Through many dangers, toils and snares 

We have already come. 

T'was grace that brought us safe thus far 

And grace will lead us home, 

 

When we’ve been there ten thousand years, 

Bright shining as the sun, 

We’ve no less days to sing God’s praise 

Than when we first begun. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geweldige genade, hoe mooi is dat geluid 

Dat mij, een zondaar redde 

Ik was eens verloren, maar nu ben ik 

gevonden 

Ik was blind, maar nu kan ik zien 

 

Genade leerde mijn hart te geloven 

en mij genas van mijn angst 

Hoe wonderlijk werd die genade zichtbaar 

Op het moment dat ik begon met geloven 

 

Door vele gevaren, moeite en valkuilen 

ben ik al gegaan 

Door genade ben ik zo ver veilig gekomen 

En genade zal me thuisbrengen 

 

Als we zo’n tienduizend jaar geleefd hebben, 

Nog helder en stralend als de zon, 

Hebben we nog even veel dagen om tot God 

te zingen  

Als de allereerste dag van ons bestaan.  

 

 


