Bijbelstudiemateriaal BelievIiD u
Onderwerp: God als Vader e Ie‘,
Leeftijd: 16+

Kernwaarden: Relatie met God

Inleiding

We zijn het zo gewend om uit te spreken: ‘Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.” Maar wat betekent het precies dat we geloven dat God juist een Vader is? Vader zijn
geeft aan dat er sprake is van een relatie, een vader-kind relatie zelfs. Dat maakt geloven in
God heel bijzonder. In deze ID gaat het er over dat God, Jezus’ vader, ook ons als zijn kinderen
ziet. Wij mogen dus met hem omgaan als een vader.

Misschien heeft niet iedereen van jullie een heel goede band met zijn of haar vader of is je
vader afwezig door overlijden of problemen. Als je een negatief vaderbeeld hebt kan dat ook
invioed hebben op hoe graag je God als Vader ziet. Bedenk dat de gevoelens van gemis wel
heel goed duidelijk maken wat vaderschap eigenlijk betekent of zou moeten betekenen.
Naast deze ID over God de Vader, is er ook een ID over God de Zoon en God de Heilige Geest.
Je vindt deze ID’s bij het onderdeel ‘Wie is God?’.

Teaser
Neem deze bijeenkomt iets mee dat je aan je vader doet denken. Dat mag een voorwerp zijn
of een foto van een voorwerp op je mobiel.

Start

Doel: Vaders ‘in kaart’ brengen
Tijd: 5-10 minuten

Laat zien wat je meegenomen hebt voor de opdracht uit de teaser en vertel waarom je dit hebt
meegenomen. Wat zegt dit over je vader? Wat zegt dit over jou en wat je belangrijk vindt in
de relatie met een vader? (Bijvoorbeeld: je hebt een hengel meegenomen omdat je vaak met
je vader gaat vissen. Samen dingen doen vinden jullie waarschijnlijk belangrijk.)
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Doel: Het relationele aspect van ‘vader’ belichten
Tijd: 5-10 minuten

e Hoe zou je het woord ‘vader’ omschrijven als je het uit moest leggen aan iemand die
het begrip niet kent? Probeer hier woorden aan te geven.
e Zoek nu in een woordenboek (online of neem er één mee) het woord ‘vader’ op. Wat
vinden jullie van de beschrijvingen?
e Is het duidelijk wat een vader of vaderfiguur voor iemand kan betekenen als je het
woord in een woordenboek opzoekt?
Voor na de vragen: vaderschap is niet allen dat je toevallig vader-van en kind-van bent. Er komt
gevoel bij kijken. In het beste geval hebben vaders en hun kinderen een band met elkaar en
een fijne vader-kind relatie.

Bijbel

Romeinen 8:12-17

Als je een kind van God bent, ben je geen slaaf, maar een vrij mens.
e Watis jouw beeld van een slaaf?
e Watis jouw beeld van een vrij mens?
e Kunnen wij in dit leven ergens slaaf van zijn?
e Kun je daarvan vrij worden?

e Lees de tekst samen hardop

e Noteer bij het lezen voor jezelf
o Watvalt je op?
o Wat raakt je?
o Wat snap je niet?

In deze bijbeltekst vertelt Paulus aan de Romeinen dat ook wij kinderen van God genoemd
mogen worden en onszelf zo mogen noemen. Als je door de Geest van God wordt geleid ben
je een kind van God. Dat is heel mooi, maar hoe doe je dat? Je laten leiden door de Geest? En
ben je dan wel vrij, als je je ergens door laat leiden?

Het mooie van de Geest is dat die in ons woont. Het is geen wetboek dat zegt wat we moeten
doen, het is iets in ons.

Waar in het oude testament nog veel regels rondom bijvoorbeeld het offeren gehouden
moesten worden, mogen wij, nu Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan, ook zijn Geest
krijgen om uit te leven. Dat maakt je vrij. We hoeven niet aan heel veel regels te voldoen om
bij God te horen. Hij wil zelfs in ons wonen en ons laten zien wat het beste is voor ons. Zoals
ouders voor hun kinderen ook het beste willen.
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https://bijbel.eo.nl/bijbel/romeinen/8

Als de Geest in je woont betekent dat ook dat je je daarnaar gaat gedragen. Als je als kind van
God bewust allerlei zonde doet, als je niet geeft om de mensen om je heen en egoistisch leeft,
laat je niet zien wie de Vader in de hemel is. Dan laat je je niet leiden door de Geest. Je doet
dat wel als je liefde laat zien en goedheid. Als je een vredestichter bent of trouw in wat je doet.
Je mag altijd bidden om de Geest. God wil die aan je geven. Hij wil dat je zijn kind bent en dat
je ook zijn erfenis zult krijgen: altijd samen met hem leven.

Dat we kinderen van God zijn betekent ook dat we samen met hem mogen leven. God is een
God van relatie, van zorg en hij wil bij ons wonen. Dingen die je kunt doen in je relatie met God
zijn natuurlijk bijbel lezen en bidden. Maar als je muzikaal bent kun je ook voor hem zingen of
spelen. Als je creatief bent kun je al handletterend aan de slag met bijbelteksten, als je.... Vul
maar in. Wat past bij jou?

In gesprek

e Deel de dingen die je hebt genoteerd bij het onderdeel ‘lees’ en bespreek ze kort.

e ‘lk geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.” Deze
woorden ken je vast wel.

o Wat betekent het voor jou dat God de Vader almachtig is?

o Wat maakt God hierdoor een andere vader dan vaders hier op aarde?

e In Duitsland spreken christenen God aan met ‘Du’, wat jij betekent. Ze zeggen dus niet
Sie, wat u betekent. Hoe vind je dat?

e Watvind jij van het beeld van God als moeder? In het Pelgrimslied van Elbert Smelt en
Rachel Rosier (vertaling onder de video) wordt, net als in de film The Shack deze
vergelijking gemaakt.

¢ In de tekst uit Romeinen gaat het over de Geest die ons ervan verzekert dat wij
kinderen van God zijn. Ben jij er ook zeker van dat je een kind van God bent?

e De meeste mensen kennen de gelijkenis van de verloren zoon. Vat het verhaal nog
even samen met elkaar.

o Watis het verschil tussen een slaaf en een zoon?

o Op wie lijk jij het meest in dit verhaal, de zoon die wegliep en terugkwam, de
zoon die altijd bij de vader was en jaloers was, een willekeurige werknemer
van de vader of nog iemand anders?

o Licht je antwoord toe.

e Als je bij het onderdeel ‘Bijbel’ nog niet besproken hebt: Welke manier van een relatie
met God hebben past bij jou?

Verwerking

Doel: Ingaan op de relatie die je met God hebt
Tiid: 10 — 15 minuten

Kijk in Jesaja 66:13. God kan ook als een moeder zorgen. In de film The Shack (trailer) wordt

dit beeld ook geschetst. (Tip: Deze film is ook geschikt voor een filmavond waar over
doorgepraat kan worden.)
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https://bijbel.eo.nl/bijbel/jesaja/66
https://www.youtube.com/watch?v=CL0yUbSS5Eg

>)

Het gaat nu niet zo zeer om de vraag of God ook een vrouw zou kunnen zijn, maar dat de
hoofdpersoon in de film door God geholpen wordt in een moeilijke tijd in zijn leven. De
ontmoeting in the shack, in de hut, gaf hem een beter beeld van wie God is, namelijk een God
die voor zijn kinderen zorgen wil.
Op het verwerkingsblad staan blokjes met daarop dingen die bij een relatie horen. Denk aan
een ouder-kind relatie of een vriendschap, niet persé een liefdesrelatie.
Laat iedereen van een eigen blad de drie belangrijkste begrippen voor zichzelf uitknippen of
schrijf ze voor jezelf op een papiertje.

e Licht je keuze toe aan de groep

e Zijn dit ook dingen die je in je relatie met God doet of zou kunnen doen?

e Hoe doe je dat, of waarom kan dit niet?

e Hoe zou je jouw relatie met God vorm kunnen geven nu je weet dat je dit belangrijk

vindt? Denk creatief en aan wat dicht bij jou ligt.

Bidden

Dank u wel God dat wij u Vader mogen noemen. En dat u dat ook voor ons wilt zijn. Dank u
wel dat u niet een God bent die ver weg is, maar dat u dicht bij ons wilt komen, en dicht bij ons
hart. We vragen of u ons wilt helpen onze harten altijd voor u open te hebben. Dat we écht
een relatie met u mogen hebben als een ouder en een kind. Dank u wel voor de Geest die in
ons woont. Wij willen ons steeds meer daardoor de weg laten wijzen. We willen steeds meer
vrije kinderen van U zijn. ................ (ruimte voor gebed(spunten) in de groep)...... Daar bidden
wij om, in Jezus naam. Amen.

Liedsuggesties

e Abba Father, Joanna X ft.Dj Paul,
https://www.youtube.com/watch?v=z7WpU64Z7bk

e Acapella, Abba Father
https://www.youtube.com/watch?v=Un2dZZC7VSc

e Michel W. Smith, The Lords prayer
https://www.youtube.com/watch?v=tZFglYLGoGY

e Opwekking 599, Kom tot de Vader
https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc

e Opwekking 581, Ik wil heel dicht bij u zijn
https://www.youtube.com/watch?v=aNWRnh-vpyc

e Bethel Music, No longer slaves
https://www.youtube.com/watch?v=PQqgkXg-C9jo

e Pelgrimslied, Elbert Smelt en Rachel Rosier
https://www.youtube.com/watch?v=TkiSgc OLUA

On the road

Jullie hebben verschillende dingen benoemd die kunnen laten zien dat je een relatie met God
hebt. Geef deze week eens vorm aan je relatie met God op een manier die voor jou niet zo
voor de hand ligt.
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