
 

Bijbelstudiemateriaal BelievID 
Onderwerp: God de Zoon 
Leeftijd: 16+ 
Kernwaarden: Jezus leren kennen 

Jezus is… 
 

Inleiding 
Doel van deze ID: Je verdiepen in de persoon van Jezus als God, zoon van God en als 
verlosser. 
 
God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in hem 

gelooft eeuwig leven zal hebben. Dit is de inhoud van één van de bekendste teksten in de 

bijbel. Veel mensen kennen hem uit hun hoofd, Jezus is dus de zoon van God en hij ís God. Best 

ingewikkeld. In de bijbel wordt nog veel meer over hem gezegd. Wat al deze namen en ‘titels’ 

zijn weten we misschien wel, maar wat kunnen ze voor ons betekenen? Kortom, deze ID gaat 

over Jezus. 

Naast deze ID over God de Zoon, is er ook een ID over God de Vader en God de Heilige Geest. 

Je vindt deze ID’s bij het onderdeel ‘Wie is God?’. 

 

Teaser 
Houd een week bij welke rollen je in het leven kunt hebben. Bijvoorbeeld: leerling, dochter, 

spits (bij sport), vredestichter (in je vriendengroep), verkoper (in je (bij)baan)… 

 

Start 
Starter 1 – Een beeld van Jezus 
Doel: Stilstaan bij hoe je Jezus ziet 

Tijd: 10 minuten 

 

Laat iedereen nadenken over Jezus en deze drie dingen opschrijven of tekenen. 

• Hoe ziet Jezus eruit? 

• Wat deed hij toen hij op aarde was? 

• Wat doet hij nu? 

Deel nu de uitkomsten met elkaar. Lijken jullie beelden op elkaar of zijn ze heel verschillend? 

 

Starter 2 – Snelle mindmap 
Doel: Voorkennis over wie Jezus is activeren 

Tijd: 10  minuten  

 

Voor Jezus zijn in de bijbel veel namen te vinden, bijvoorbeeld: ‘Lam van God’ of Verlosser. 

Maak een mindmap zoals je ze veel op internet vindt over Jezus. Voorbeelden kun bekijken als 

je op ‘namen Jezus’ googelt. Het is wel de bedoeling dat je als groep eerst zelf na gaat denken 

en in een redelijk tempo het overzicht maakt. 

https://www.google.nl/search?q=namen+jezus&tbm=isch&ved=2ahUKEwizuNf7lo_tAhWBG-wKHUX-Cl8Q2-cCegQIABAA&oq=namen+jezus&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBAgAEBg6BAgAEBM6CAgAEAcQHhATOgYIABAHEB46CAgAEAcQBRAeOgYIABAKEBg6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QE1DlJ1jcSWCwTmgAcAB4AIABmgGIAZgIkgEDMy42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=mbG2X_OHJIG3sAfF_Kv4BQ&bih=625&biw=1366&safe=strict&hl=nl


 

Probeer de mindmap nog completer te maken door hem aan te vullen met op internet 

gevonden namen. 

Welke naam spreekt ieder van jullie het meeste aan en waarom? 

 

Bijbeltekst 
Jezus is het Woord en het Licht 
Johannes 1: 1- 18 

  

Deel 
Gebruik het werkblad ‘Johannes 1: 1-18. Iedereen onderstreept voor zichzelf alle stukken tekst 

die iets zeggen over Jezus. 

Welke belangrijke eigenschappen van Jezus worden in Johannes beschreven?  

 

Lees 

• Lees de tekst nog eens samen hardop 

• Noteer bij het lezen voor jezelf 

o Wat valt je op? 

o Wat raakt je? 

o Wat snap je niet?  

Leer 
Jezus is dus het Woord en hij is het Licht. Eerder, in de starter, heb je ook al kunnen zien dat 

hij de Messias is, de Prins van de Vrede, de Immanuel, of wat je ook maar opgeschreven hebt. 

Jezus is de man van de vele titels. En ze zijn allemaal waar. 

Mensen die een bijnaam krijgen, krijgen die vaak op basis van bepaalde eigenschappen die ze 

hebben. Er is een bekende crimineel die ‘de Hakkelaar’ wordt genoemd omdat hij stottert. 

Koning Willlem Alexander kreeg vroeger de bijnaam ‘Prins Pils’ omdat hij vaak met een biertje 

in zijn hand gespot werd. Allemaal opvallende dingen die iemand een mooie, of minder mooie 

titel bezorgen. 

Jezus heeft ook heel veel namen gekregen omdat hij blijkbaar heel veelzijdig is. Hij was niet 

zomaar een mens. Hij was, en is, het licht voor een donkere wereld. Hij komt vrede brengen. 

Hij is het bewijs dat God bij ons gekomen is op aarde (dat is de betekenis van Immanuël: God 

met ons). Jezus viel op door zijn bijzondere betekenis die hij voor de wereld heeft. In de hele 

bijbel, waar het toch veel over wonderen en bijzondere mensen gaat, steekt Jezus er ook met 

kop en schouders bovenuit. Hij was de belangrijkste persoon in de bijbelse geschiedenis. Dat 

is nog steeds zo. Ook al leeft Jezus niet meer op aarde, nog steeds is hij de Prins van de Vrede, 

is hij onze verlosser en kan hij licht brengen op plekken waar het donker is, ook in de levens 

van mensen zoals jij. 

 

In gesprek 
• Deel de dingen die je hebt genoteerd bij het onderdeel ‘lees’ en bespreek ze kort. 

• Op de grote Al-Aqsamoskee in Jeruzalem staat geschreven dat Allah geen zoon heeft. 

Waarom is het voor ons, voor christenen, belangrijk dat God wél een Zoon heeft? 

• Johannes 3:16, je kent deze tekst vast wel. (Zoek hem anders samen op.) Wat betekent 

dit voor de wereld? En voor jou? 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/johannes/1


 

• Wat betekent Jezus (in het dagelijks leven) voor jou? 

• We hebben heel wat namen van Jezus voorbij zien komen. Er zijn ook heel wat beelden 

van Jezus Met welke van deze beelden heb jij het meest? 

o Baby Jezus (Kerst) 

o Jezus die wonderen doet 

o Jezus aan het kruis (Goede Vrijdag) 

o Jezus is opgestaan (Pasen) 

o Jezus overwinnaar 

o …… 

• Waarom? 

• Als Jezus nu nog op aarde was, wat zou je hem dan willen vragen? 

  

Verwerking 
Zonen en dochters 
Doel: Inzoomen op zonen en dochters in de bijbel 

Tijd: 10-15 minuten   

 

Ga van de personen op het werkblad ‘Zonen en dochters’ na wie ze waren, wat ze deden en 

hoe belangrijk dat was.  

Stel de vragen:  

• Wat maakt Jezus bijzonder in dit rijtje? 

• Waarom is het belangrijk dat hij Gods zoon is? 

Voor na de opdracht: mensen en kinderen van mensen kunnen goede en slechte dingen 

kunnen doen in de bijbel. Hun invloed blijft wel beperkt. Bijvoorbeeld tot de tijd waarin ze 

leefden of alleen het volk Israël. Jezus is anders dan gewone mensen. Hij is de koning voor alle 

volken in de wereld en van alle tijden. Dat is iets dat goddelijk is, niet aan plaats of tijd 

gebonden. Ook was hij, omdat hij God is, zonder zonde en in staat om het op te nemen tegen 

de duivel. 

 

Bidden 

Voorbeeldgebed 1 

Heer in de Hemel, Jezus Christus, wij danken u voor wat u voor ons heeft gedaan. U hebt de 

zonde van de wereld op uw schouders genomen zodat wij die niet hoeven te dragen. U bent 

Gods zoon en zelf God. Wij geloven in u, in God de Vader en in de Heilige Geest…. (ruimte voor 

gebed(spunten) in de groep) …  Amen. 

  

Liedsuggesties 
• Waardig is het Lam, Opwekking 615 

https://www.youtube.com/watch?v=jE-EynZBQMI 

• Jezus,Overwinnaar, Mozaïek 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8 

• Heer ik prijs uw grote naam, Opwekking 430 

https://www.youtube.com/watch?v=B-ly7MZRVaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jE-EynZBQMI
https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8
https://www.youtube.com/watch?v=B-ly7MZRVaQ


 

• King of kings, Opwekking 134 

https://www.youtube.com/watch?v=9eJvHcNxQv0 

 

On the road 
Bekijk de mindmap die je bij de starter hebt gemaakt nog eens (of print er één van internet als 

je deze starter niet gebruikt in de ID). Laat iedereen een naam van Jezus kiezen die hij of zij 

niet zo voor de hand vindt liggen voor zichzelf. Denk hier over de komende week eens na: wat 

zou deze naam voor jou kunnen betekenen? 

https://www.youtube.com/watch?v=9eJvHcNxQv0

