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HET KOSTBAARSTE PLEKJE
Het was een druilerige herfstavond. Één voor één 
druppelden mijn jongeren letterlijk en figuurlijk de 
catecheseruimte binnen. Nathan, stil: Ik moet trekken om er 
wat uit te krijgen, maar dan snijdt het wel hout. Sara en Judith: 
altijd zo giebelen – irritant soms. Erik: grote mond en klein hart. Ik 
kijk de club rond. Op zo’n moment voel ik van alles. Al die jongeren 
met hun verschillen en rugzakjes. Het is een mengeling van trots 
als ze iets moois zeggen, irritatie als er een scheef zit, respect voor hun 
zoektocht, ergernis als eentje een keiharde boer laat of laat blijken helemaal 
geen zin in vanavond te hebben. En toch: ik kan ze niet missen. Hiervoor klopt 
mijn hart. Maar wat is dat: hart voor jongeren?

Dat is “een oefening in nieuwsgierigheid” zegt Jos de Kock op pagina 4. Tabitha van 
Krimpen schrijft in haar boek ‘Bottom up kerk’ op pagina 7 dat hart voor jongeren ook 
is dat de kerk meer van onderaf geregeerd moet worden.  Maar dan schrijft Henk Mijnders 
op pagina 8: “nadat Jezus in de tempel is geweest is Hij Zijn ouders daarna weer gehoorzaam. En: 
‘Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart’. Bewaren, als iets wat je nooit kwijt wil raken op je 
kostbaarste plekje: in je hart”. Dat raakte me. Zitten jouw jongeren op je kostbaarste plekje? 

Dit nummer van JEUGD is het laatste met het CGJO logo op de voorkant. Vanaf 1 januari zijn we 
samengevoegd met Kerkpunt. Dat is een mooie ontwikkeling: we merken nu al dat onze slagkracht groter 
is en we met meer mensen met hart voor jongeren mogen meebouwen aan bloeiend jeugdwerk. Maar 
afscheid nemen is ook een rouwproces. Daarom hebben we achteraan dit nummer een terugblik gemaakt 
op 120(!) jaar CGJO. Op 120 jaar hart voor jongeren. Op 120 jaar ondersteuning aan jullie als werkers met 

jeugd. Dank jullie wel voor jullie vertrouwen al die jaren! 
En: we zijn niet weg als de naam verandert. We 

blijven onveranderd bezig voor de kerk van 
nu. Met hart voor jongeren. 

En de CGJO? Dat wordt een herinnering. 
Maar wel eentje die ik opsla op de 
kostbaarste plek die ik heb…

		             Jenne Minnema
		              Jeugdwerkadviseur



Prof. dr. Jos de Kock is godsdienstpedagoog en hoogleraar 
praktische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, 
Leuven. Hij dient de faculteit tevens als rector en administratief 
directeur. Daarnaast is hij coördinator van het onderzoeksinstituut 
ISREYM: Research Institute for the Study of Religious Education 
and Youth Ministry. Hij is getrouwd en heeft een gezin met vijf 

(pleeg)kinderen.



“Het is een oefening
in nieuwsgierigheid”

Wat zijn helpende manieren om naar jongeren te kijken? Wat betekent het 
om ‘hart voor jongeren te hebben’? Jeugdwerkadviseur Arjen Uil gaat in 
gesprek met Jos de Kock, godsdienstpedagoog en hoogleraar Praktische 
Theologie aan de ETF Leuven. “Zijn wij geroepen als kerk om individuele 

mensen te begeleiden?”

Wat betekent ‘hart voor jongeren hebben’ 
volgens jou?

“Dat is fundamenteel. Het woord “jongeren” 
in zo’n zinnetje is een specificatie van iets 
heel algemeens. Belangrijk is als Christen 
en als kerk dat je hart voor mensen hebt, 
en dus ook voor jongeren. Waarom zou het 
nodig zijn om juist jongeren in de picture te 
zetten?”

Je vindt het opmerkelijk dat er specifiek 
hart voor jongeren staat?

“Ik denk dat het wel te verklaren is. 
De ene reden heeft te maken met de 
ontwikkelingsfase van jonge mensen. 
Daar hoort een speciale zorg voor te zijn, 
gewoonweg omdat ze nog niet dezelfde 
verantwoordelijkheid kunnen dragen als 
volwassenen. De tweede reden heeft te 
maken met het feit dat jongeren vaak 
gezien worden als ‘nog niet’. Ze maken nog 
hele leuke, grappige opmerkingen, maar 
als we echt serieus worden, dan hebben ze 
nog veel te leren. Om ze daar vandaan te 
halen, moet je ze begeleiden. Tegelijkertijd 
zijn er veel mensen die zeggen: we kunnen 
jongeren gewoon nemen zoals ze zijn, 
zonder ze per se ergens te willen brengen.”

Heb je voorkeur voor een zienswijze?

“Ik denk dat beide waar zijn. Er mag 
ontwikkeling nagestreefd worden. Dat 
als jongeren ergens nog niet zijn, ze daar 
wel gebracht mogen worden. Dat zullen 

ze zelf in de meeste gevallen ook willen. 
Zichzelf ontplooien, ontdekken, verder 
komen, dingen leren. Tegelijkertijd is het 
geloofsleven niet een arena waar constant 
druk op moet zitten om maar weer verder 
te komen. Er mag ook rust zijn: dit is wat 
het is.”

Wat zijn helpende beelden om naar 
jongeren te kijken?

“Ik heb twee rijtjes van drie. De eerste 
manier is de jongeren bekijken als 
individu. De jongere heeft haar 
of zijn persoonlijke weg te 
gaan met God en Jezus. Die 
manier van kijken, namelijk 
heel individueel, kan zinvol 
zijn maar kan ook in de weg 
zitten. Een tweede manier 
van kijken die juist heel erg 
belangrijk is in het leven van 
tieners, is dat een jongere op 
zichzelf niet echt een jongere is. Een jongere 
is een onderdeel van een groep. Daar 
zit ook een theologische laag in. Zijn wij 
geroepen als kerk om individuele mensen 
te begeleiden? Of zijn wij geroepen als kerk 
om als gemeenschap op weg te gaan? De 
derde manier is kijken naar jongeren vanuit 
het perspectief van God. We spreken dan 
bijvoorbeeld over mensen als kinderen van 
de Vader.

“... Je hoeft ze niet 
ergens te brengen ...”
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Het andere rijtje heeft veel 
meer te maken met kijken 
naar jongeren in relatie tot 
de bredere cultuur. De eerste 
van het rijtje is het bekijken 
van jongeren alsof ze in een 
soort ‘Alien fase’ zitten. Ze 
zitten in een andere wereld, 
onbereikbaar. Je snapt er 
helemaal niks van waar ze 
mee bezig zijn en waar ze 
zich druk om maken. Op 
enig moment komen ze 
weer terug op aarde. Voor 
de één is dat vroeger dan 
voor de ander. De tweede 
is het zien van de tienertijd 
als een ontwikkelingsfase 
waar je doorheen moet. 
Tijdens die fase ontvangt 
de jongere bouwstenen die 
leiden tot volwassenheid. 
Ze zijn niet compleet in een 
andere wereld, maar ze zijn 
zich aan het ontwikkelen, 
de goede richting op. Een 
derde manier is het zien van 
het gedrag van jongeren als 
reactie op wat ze ervaren. 
Dit kan een spiegel zijn 
van de kerk, de wereld 
en volwassen. En wat is 
dan de reflex? De eerste 
reflex zou moeten zijn om 
daar gewoon eens naar te 
luisteren. En in de spiegel 
te kijken. Wat zegt dat over 
mijzelf en wat betekent 
dat voor de wereld om 
ons heen? Het gaat erom 
dat je oprecht met elkaar 

op het spoor komt van de 
prangende zaken van nu.”

Heb je tips hoe je dat aan 
zou kunnen pakken?

“Heel belangrijk is om ook 
de groep zijn werk te laten 
doen. Dat jongeren in relatie 
met elkaar ruimte hebben. 
Dan gebeuren in zichzelf 
hele belangrijke dingen. 
Een andere belangrijke is 
dat je vragen stelt. In de 
voorbereiding van dingen 
is vaak de eerste vraag die 
je jezelf stelt: ‘Wat ga ik 
vertellen?’ of ‘Waar ga ik 
het over hebben?’. Denk 
eens na over wat je kan 
vragen. Dat is een oefening 
in nieuwsgierigheid, vanuit 
de verwachting dat mensen 
zich openen op een manier 
die hen helpt. Omdat ze 
voor de dag mogen komen 
met zichzelf.”

Zijn er ook niet-helpende 
manieren om naar 
jongeren te kijken?

“Niet-helpend is dat je 
denkt te weten hoe het zit. 
Dat je denkt van; ‘oh, hier 
is een jongere dus...’. Ga 
niet invullen, zo van: ‘die 
is gewoon irritant’ of ‘die 
snapt het nog niet’. Je kunt 
ook een vraag stellen, op 
zijn minst aan jezelf. ‘Hoe 

zou het gedrag van deze 
jongere komen?’ Maar wees 
in ieder geval uitnodigend 
voor anderen om voor de 
dag te komen.”

Heb je nog een laatste 
boodschap voor de lezers?

“Durf ook te werken vanuit 
het idee dat God met 
jongeren begaan is en dat 
het in die zin niet afhangt 
van jou. Blijf ondanks 
afnemend kerkbezoek 
toch vertrouwen. Jongeren 
komen in aanraking met 
geloof, zoals wanneer ze een 
keer een gebed meemaken, 
kerkgebouwen zien, de 
Bijbel lezen en mensen 
ervaren die serieus bezig 
zijn met hun geloof. Dat zijn 
allemaal momenten om 
hoop te hebben.”
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Arjen Uil
Jeugdwerkadviseur

Jullie zienswijze op jongeren onder de loep nemen? 

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag!

www.kerkpunt.nl/contact

“... De eerste 
reflex zou 

moeten zijn 
om daar 
gewoon 

eens naar te  
luisteren ...”
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Hoeveel twintigers zijn er bij jou in de 
gemeente actief? In veel protestantse 
gemeentes zijn de twintigers in de 
minderheid. Hoe komt dat?

Volgens Tabitha van Krimpen (zelf een 
twintiger) sluit de huidige protestantse 
kerk niet meer bij de leefwereld van 
twintigers aan. De kerk wordt teveel 
van bovenaf geregeerd door 
ouderen, zo schrijft ze in 
haar boek ‘Bottom Up Kerk.’ 
Er is teveel bureaucratie en 
controle, waardoor nieuwe 
toekomstgerichte initiatieven 
worden ontmoedigd.

Scherp beschrijft Tabitha 
de wereld van de twintiger. 
De huidige twintiger is het 
gewend keuzevrijheid te 
hebben, om zelf zijn leven te 
bepalen. Veel twintigers zijn 
op beleving gericht en willen 
het geloof ervaren. Ze wensen 
zich een gemeenschap waar 
ruimte is voor hun vragen, 
waar ze warmte ervaren en 
waar mensen gedreven zijn voor Christus. 
Ook willen ze invloed kunnen uitoefenen 
op de kerk. Volgens Tabitha is dat in de 
meeste protestantse kerken te weinig het 
geval.

Tabitha pleit voor een kerk die bottom-
up georganiseerd is. Niet een teveel aan 
regels en vergaderingen, maar het eigen 
initiatief van de gewone kerkganger zou 
het beleid moeten bepalen. Zo zou de 

Heilige Geest de ruimte krijgen om te 
werken. 

Voor mij als twintiger is Tabitha’s 
beschrijving van de leefwereld van 
twintigers herkenbaar, en ook dat kerken 
hier niet altijd goed bij aansluiten. De 
vraag is of een kerk die bottom-up 
georganiseerd is, vanzelf meer twintigers 

trekt. Het gevaar van zo’n 
aanpak is dat bepaalde leden 
uit de gemeente met een 
sterke (niet altijd Bijbelse) 
mening de overhand kunnen 
krijgen, en vervolgens het 
beleid bepalen.    

Helaas vraagt Tabitha in 
haar boek maar weinig naar 
Jezus’ wil voor de kerk. Jezus 
is namelijk het hoofd van de 
kerk. Hij heeft zelf gewild dat 
er herders zijn die zijn kerk 
besturen. Het belangrijkste is 
dat twintigers in de kerk een 
heldere, eerlijke boodschap 
van het evangelie horen. Een 
boodschap die hun hart en 

leven raakt, en die we als christenen in de 
praktijk uitleven. Zodat we als kerkleden 
niet alleen hoorders van het woord zijn, 
maar ook daders. Dan mogen we erop 
vertrouwen dat Jezus onze kerk zal 
zegenen.

Twintigers onder!

Dominik de Bruijne
Dominik is missionair werker in 

Duitsland
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Wat lezen we in de Bijbel over 
‘hart voor jongeren’ ?

De Bijbel vertelt ons dat God de mens schiep 
naar zijn evenbeeld. Dat staat in Genesis 1, 27 
en het wordt gelukkig herhaald in Genesis 
5, 1, zodat we er zeker van mogen zijn dat 
de ongehoorzaamheid van  de mensen 
dat niet ongedaan heeft gemaakt. Mensen 
blijven kostbare evenbeelden van God!

Heel nadrukkelijk staat in allebei de 
genoemde teksten erbij dat God de mens 
mannelijk en vrouwelijk schiep. Kennelijk 
doet dat er toe. De mens is beeld van God 
in zijn verscheidenheid! Dus ook de mens 
als jongere en als oudere, de mens met een 
witte of bruine of zwarte huidskleur. In álle 
prachtige verschillen die je tegenkomt bij 
mensen vind je iets dat God weerspiegelt. 
Alleen alle mensen samen vertonen het 
hele beeld van God. Ook daarom is het een 
grote zegen als mensen samen optrekken, 
als ouderen en jongeren hart voor elkaar 
hebben!

Misschien denken we dat kinderen veel 
te speels en te onbezorgd zijn om iets van 
God te kunnen laten zien. Dat dachten de 
discipelen van Jezus ook en daarom wilden 
ze de kinderen bij Jezus vandaan houden. 
Maar Jezus neemt hen dat zeer kwalijk 

(Marcus 10, 14 HSV). Het woord dat hier 
wordt gebruikt geeft aan dat Jezus zelden 
zo boos op zijn discipelen is geweest. Niet 
alleen zegent Hij de kinderen, maar Hij stelt 
hen zelfs ten voorbeeld. Kinderen leren van 
ouderen, maar óók omgekeerd: ouderen 
kunnen van kinderen leren! Als we de 
kinderen in de kerk missen, missen we een 
belangrijk stuk van Gods aanwezigheid in 
ons midden! In hun spel laat God iets van 
zichzelf zien.

Oké, dat over kinderen. Maar nu de oudere 
jeugd, de pubers bijvoorbeeld, met hun 
eigenzinnige en soms dwarse gedrag. 
Moeten daarin ook iets terugvinden van 
Gods beeld? Het lijkt alsof de Bijbel het 
verschijnsel puberteit niet zo kent. Toch is 
er een indrukwekkende geschiedenis, juist 
over dit punt. In Lucas 2, 40- 52 lezen we dat 
Jezus als Hij 12 jaar oud is, zelf op zoek gaat 
naar antwoorden op zijn vragen en dat zijn 
ouders hem niet begrijpen. Je zou kunnen 
denken dat dit komt omdat Jezus als Zoon 
van God uniek was, anders dan wij allemaal.

“... Het lijkt alsof de Bijbel 
puberteit niet kent ... ”
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Maar de beide verzen die dit gedeelte 
omlijsten (40 en 52) beschrijven nadrukkelijk 
de groei en ontwikkeling die Jezus als echt 
mens meemaakt. Als echt mens ontwikkelde 
Hij zich en groeide Hij op in het licht van Gods 
genade! Jezus is ook in zijn puur menselijke 
ontwikkeling het grote Voorbeeld voor 
alle mensen! Daar hoort dus bij dat er een 
moment in het leven komt dat jongeren 
met hun vragen niet zomaar meer naar hun 
ouders gaan, maar dat ze zelf op zoek gaan. 
In die fase kunnen ouders hun kinderen 
kwijtraken, precies zoals we hier lezen over 
Jozef en Maria die Jezus kwijtraken. Het gaat 
het bij dat kwijtraken om méér dan alleen 
maar dat ze niet weten op welk stukje van 
het traject Jeruzalem-Nazareth Hij zich 
bevindt. Zoals altijd in het evangelie wordt 
een diepere werkelijkheid aangeduid. Lucas 
gebruikt in dit stukje 4x het woord ‘zoeken’ 
en 2x ‘vinden’. Geloven is meer dan nazeggen 
wat je wordt voorgezegd. Het is ook heftig 
zoeken en van tijd tot tijd dankbaar vinden. 
Zo heeft Jezus zich ontwikkeld. Zo ontwikkelt 
de mensheid zich, de hele geschiedenis door. 
Het stukje sluit af met twee héél belangrijke 
dingen: Jezus is zijn ouders weer ‘gehoorzaam’. 
Dat is het respect van een kind voor zijn 
ouders. Maar we lezen nog iets, haast nog 
belangrijker: ‘Zijn moeder bewaarde al deze 
dingen in haar hart’ (Vs. 51 HSV). Bewaren, 
als iets wat je nooit kwijt wilt raken, op het 
kostbaarste plekje: in het hart. Dat is respect 
van een ouder voor een kind. 

Ook opgroeiende jongeren horen er 
helemaal bij. Ook als ze er zelf even niet meer 
bij willen horen. En wat is het dan kostbaar 
dat de ouderen hen respecteren in hun 
eigen zoektocht naar hoe ze in het leven 
willen staan. 

Die ontwikkeling van de mensheid betekent 
ook dat opvoedmethoden de eeuwen 
door zich ontwikkelen. In het OT lees je dat 
ouders bij hun opvoeding hun kinderen met 
de stok moeten slaan (o. a. Spreuken 23, 13) 
en dat ze een onhandelbare zoon moeten 
stenigen (Deut. 21, 18). In het NT lezen we 
dat een vader zijn brutale en respectloze 
zoon blijft opwachten en feest gaat vieren 
als hij weer thuiskomt (Lucas 15) en Paulus 
schrijft dat ouders hun kinderen niet moeten 
‘verbitteren’ (Efeze 6, 4). Er is veel wijsheid 
voor nodig om in elke tijd het geloof over te 
dragen. In Deuteronomium staat dat je Gods 
woorden je kinderen dag en nacht moet 
inprenten (Deut. 6, 7). Ons doet dat net even 
te veel aan de ‘stok’ uit Spreuken denken. 
Zoals elke leeftijd zijn eigen aanpak vraagt, zo 
ook elke eeuw. Paulus schrijft dat zijn lezers 
hem mogen ‘navolgen’ (Fil. 3, 17). Want dát 
moet duidelijk zijn: kinderen zien vooral wie 
jij als ouder bent, ze hebben je door. Echtheid 
en eerlijkheid, in alle kwetsbaarheid, dat raakt 
kinderen het meest!

Henk Mijnders
Emeritus predikant van de CGK Zwolle
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Open dag

viaa.nl 

woensdag 31 januari

Dé hogeschool in Zwolle

Pabo | Verpleegkunde  
Social Work | Theologie

Inspiratie, advies 

of begeleiding nodig?

‘De beslissing die wij toen namen om hulp te vragen 
was voor ons heel goed. Na een moeilijke tijd 
konden we weer verder werken.’

Gerwin was als diaken betrokken bij het samengaan van 
de NGK- en GKV-kerken in Laag-Zuthem.

www.kerkpunt.nl

info@kerkpunt.nl 

038-4270480

Werkterreinen
• Diaconaat

• Missionair werk

• Leiding geven en

gemeenteontwikkeling

• Jeugdwerk

• Liturgie

• Geloofsleren

• Pastoraat

Altijd al iets willen doen met theologie?

Meer weten? Meld je aan voor de:

Kijk voor meer informatie op www.tua.nl

Kies voor Herbronning 
Gereformeerde Theologie 

aan de TUA! (deeltijd)

28 februari 2024
Meeloopdag

5 februari en 23 april 2024
Online info-avond

Nieuwe 
keuzemodule: 

Theologie en 
muziek

Deeltijd 60EC 
studie 
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Als mij gevraagd wordt ‘wat doe jij dan 
precies?’, lukt het mij meestal niet om 
daar kort over te zijn. 
Bij ‘administratief medewerker’ heeft 
het brede publiek wel een beeld. Maar 
het wordt moeilijker als ik vertel dat 
ik meedenk over jeugdwerkbeleid, 
geloofsopvoeding, in projecten meedraai 
zoals het magazine JEUGD en Met de Bijbel 
aan de slag… Juist deze werkzaamheden 
maken het werk superleuk en afwisselend. 
Daarnaast heb ik een bijzondere werkplek 
want ik zit elke dag met mijn bureautje vol 
aantekeningen, verslagen en rekeningen, 
te midden van bellende, schrijvende en 
overleggende jeugdwerkadviseurs. 

Wat heb ik veel van hen geleerd! Wat 
hebben we veel beleefd. We hebben 
samen passie gedeeld voor kinderen 
en jongeren in de kerk. Er zijn mooie 
herinneringen aan gesprekken met 
jeugdwerkers en andere contactpersonen 
in gemeenten. En dit was nou precies mijn 
drijfveer! Ik wist altijd waarvoor ik mijn 
werk deed: voor jongeren, dat zij Jezus 
leren kennen! Met elkaar aan ’t werk voor 
jeugdwerk. Het was hierdoor dat de CGJO 
in mijn hart ging zitten. 

Heb je gemerkt dat ik naar ‘de verleden 
tijd’ ben overgestapt? 

Als deze JEUGD uitkomt is de fusie met 
Kerkpunt een feit. Maar als inmiddels 
‘oma van de CGJO’ heb ik besloten niet 
mee over te gaan. Terugkijkend zou je 
mij kunnen omschrijven als Martha; altijd 
druk. Ja, ik heb ook hard doorgewerkt! 
Maar telkens weer mocht ik, net als Maria, 
zo onder de indruk zijn van mijn Heiland 
en tijd nemen om naar Hem te luisteren. 
Hij liet mij zien waaraan ik moest werken 
en wat ik mocht overlaten aan anderen. 
Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat 
je doet, zodat de mensen zeggen, God is 
goed!

Hierbij bedank ik iedereen met wie ik heb 
mogen werken in de steeds wisselende 
staf- en bestuurssamenstellingen.

Ik ben Marjan Rozema en werk al geruime tijd als administratief medewerker 
voor de CGJO. Meestal voer ik mijn werkzaamheden ‘in de schaduw’ uit; niet op 
de voorgrond, ondersteunend aan het team. Het voelt het gewaardeerd om ‘in dit 
zonnetje’ te mogen staan. Tegelijkertijd hoop ik dat dit stukje een motivatie is: wat 
je doet, doet ertoe!

11In het zonnetje!    JEUGD
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Ik was 17 jaar en net terug van mijn eerste 
reis met World Servants naar Malawi. 
Om dit te financieren hadden we het 
jaar daarvoor met ons groepje van vier 
vriendinnen uit een kleine dorpskerk veel 
sponsoracties georganiseerd. Ik voelde mij 
verbonden met de gemeente en we kregen 
veel steun van gemeenteleden. Ik dacht: 
laat ik ook iets terug doen! Ik stapte over 
mijn eigen ongemak heen en ging naar een 
gemeenteavond. Daar was ik overduidelijk 
de enige jongere en het ging ook nog 
voornamelijk over droge onderwerpen. 
Maar juist op die avond gebeurde er iets 
heel bijzonders... 

Het ging over de begroting, over geld en - 
zoals vaak- tekort aan geld. Een opmerking 
die één van de gemeenteleden toen 
maakte is mij altijd bijgebleven: ‘Als die 
vier tienermeiden samen met ons in een 
jaar zoveel geld kunnen ophalen voor hun 
ontwikkelingsreis, dan kunnen wij dit geld 
ook wel bij elkaar krijgen!’ 

Wat gebeurde er? Niet alleen werd ik 
gezien, ik werd als voorbeeld en inspiratie 

voor anderen gebruikt! Er werd gezien wat 
ik buiten de kerk deed, hoe ik bezig was met 
mijn geloof doordeweeks vorm te geven… 
Dit gaf mij toen een enorme boost en hielp 
me de geloofsgemeenschap tot op de dag 
van vandaag als waardevol en inspirerend 
te zien. Maar: ik moest wel eerst zelf over 
mijn ongemak heenstappen…

Inmiddels ben ik 28, woon ik al weer 10 jaar 
op mezelf en ben ik sinds 5 jaar lid van een 
grotere stadsgemeente. Ik hoor dus bij de 
‘twintigers’, en ik moet eerlijk bekennen: 
het is lang geleden dat ik een vergelijkbare 
situatie heb meegemaakt binnen de kerk. 
Ik voel minder verbinding met de kerk en 
merk dat veel van mijn leeftijdsgenoten 
hier ook last van hebben. Ik zeg last, want 
we willen wel, we zijn wel degelijk opzoek 
naar die ene gemeenschap waar we ons 
leven en geloof kunnen delen. Maar hoe 
dan en met welk doel? 

Verandering begint altijd bij visie en bij het 
doel. Volgens mij zijn zowel de kerk als de 
twintigers bezig met de verkeerde focus.

‘Hart voor twintigers:  
als die tienermeiden 

het kunnen…’



De focus van de kerk is er vaak op gericht 
om de twintigers te behouden bij de kerk of 
‘weer’ geïnteresseerd te krijgen in de kerk. 
In het voorbeeld dat ik noemde werd ik als 
17-jarige juist gezien en erkend in wat ik deed 
met mijn geloof in mijn dagelijks leven, en 
dit werd zelfs als inspiratie gebruikt! Deze 
houding mis ik op dit moment als twintiger. 

Als twintiger ligt onze focus vooral op onze 
eigen verlangens en behoeften. We zien 
de kerk als een plek waar we ontvangen. 
We zijn opgevoed in onze tijd dat we vooral 
iets moeten zoeken dat bij ons past en 
dat onze behoeften bevredigt. Zodoende 
zoeken we vooral  naar die ene ideale kerk 
die daaraan voldoet. Maar een kerk bestaat 
uit mensen en die zijn niet perfect. Dit 
mogen we loslaten. Stel je als twintiger niet 
de vraag: ‘Hoe kan de geloofsgemeenschap 
mij inspireren?’, maar de vraag: ‘Hoe kan ik 
mijn kerkelijke gemeenschap inspireren en 
toerusten? Hoe kan ik een voorbeeld zijn en 
mijn talenten gebruiken om die gemeente 
op te bouwen?’. 

Ik denk dat kerk en twintigers als ze beiden 
deze focus verleggen elkaar meer gaan 
vinden. En dat elkaar vinden is de eerste 
stap voor herstel van een relatie. Dus vraag 
de twintiger in je omgeving eens naar de 
bezigheden buiten de kerk, hoe houdt zij of 
hij  zich bezig met rechtvaardigheid, liefde 
en het geloof? En als je als twintiger maar 
geen kerk kunt  vinden die voldoet aan je 
ideale plaatje, draai het dan eens om. Welke 
gemeente zou jouw inbreng goed kunnen 
gebruiken? 

Lieve kerk. Vraag ons eens hoe we het 
geloof handen en voeten geven in ons leven 
van alledag. Hoe we omgaan met studie, 
werk, prestaties en relaties, toekomst en 
tijd, stress en rust. Je zou zomaar eens 
geïnspireerd kunnen worden. We zijn op 
zoek naar die verbinding tussen de kerk, 
Christus en ons dagelijks leven. Focus er als 
kerk op om je aan ons te verbinden!
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Marjolijn van der Stelt
Projectmedewerker Kerkpunt

De kerk van mijn jeugd

Ik heb het geluk gehad dat ik als 
tiener veel bezig was met mijn 
geloofsontwikkeling. Als jonge 
tiener zat ik in de band van de 

kerk, waardoor ik ook in andere 
kerkgemeenschappen kwam 

als wij ergens anders speelden. 
Als oudere tiener sloot ik mij 

aan bij de jeugdvereniging van 
de stad naast ons en maakte ik 

indrukwekkende ontwikkelingsreizen 
met World Servants. Dit waren 

organisaties van buiten mijn eigen 
dorpskerkgemeenschap, maar 
dit werd gezien, gestimuleerd 
en gezegend door diezelfde 

dorpskerk. Jeugdleiders probeerden 
inspiratie te halen uit wat wij 

deden bij de jeugdvereniging en 
gemeenteleden waren actief in de 

ondersteuning van onze reizen naar 
ontwikkelingslanden. 
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Nieuwsgierigheid en 
ontmoeting

In het stadje Bloeidorp - verdeeld door 
een rustig kabbelende rivier - zijn twee 
kerkgemeenschappen. Aan de ene kant van 
de rivier bevindt zich ‘de Levendige Stroom’, 
aan de kant ‘De Gouden Ark’.

Op een mistige zondagochtend, terwijl de 
nevel laag over de rivier hangt, arriveert 
Opa Joop bij de Gouden Ark. Zijn gebruinde 
gezicht vertelt het verhaal van een leven vol 
avonturen. Hij heeft zin in vandaag, want er 
is vandaag in zijn gemeente een bijzonder 
evenement georganiseerd speciaal voor de 
jongeren van Bloeidorp.  Opa Joop vat post 
bij de ingang van de Ark en nodigt iedereen 
uit om deel te nemen aan de dienst: 
“welkom hier, jong en oud” zegt hij tegen 
iedereen die passeert. 

Als Opa Joop vlak voor de start van het 
evenement de kerkzaal inloopt merkt 
hij meteen dat deze dag anders is dan 
anders. Er wordt onrustig gefluisterd door 
gemeenteleden. Voor in de kerk staan 
muziekinstrumenten. Een zeventigjarige 
vrouw met een warme glimlach neemt 
het woord en legt uit wat er die dag op het 
programma staat. 

Terwijl de band van oude rockers vol 
overgave speelt en de sprekers het beste van 
zichzelf geven, kijkt Opa Joop om zich heen. 
Er zijn veel lege stoelen en ongebruikte 
ruimte. Bij het grote evenement, wat tot 

in de puntjes gepland is, ontbreekt één 
cruciaal element: de jongeren. De lege 
stoelen weerspiegelen de teleurstelling 
en de gebroken verwachtingen van de 
gemeente.

Na afloop van het evenement zit Opa Joop 
samen met enkele gemeenteleden bij elkaar. 
“Vroeger hadden we veel meer jongeren 
die deelnamen aan onze evenementen” 
verzucht hij. “Maar tegenwoordig lijken ze 
allemaal bij ‘de Levendige Stroom’ te zitten.” 
Oom Bertus stelt voor om het nog groter aan 
te pakken. “Zoiets zoals de EO-jongerendag, 
daar komen 15.000 jongeren bij elkaar! Een 
groots evenement zal de jongeren weer 
naar De Gouden Ark brengen” betoogt hij.

Opa Joop kijkt op. Zijn glazen zijn beslagen. 
“We hebben toch hart voor jongeren…” 
mompelt hij. “Maar waarom komen ze 
niet?” De anderen halen hun schouders op. 
“Geen idee” zeggen ze.

Opa Joop staat op. “Ik ga even naar de rivier” 
zegt hij. “Ik moet nadenken”. Als opa Joop bij 
de rivier aankomt is de nevel opgetrokken. 
Daardoor ziet hij aan de overkant van de 
rivier, komend vanuit de Levendige Stroom, 

“... Ik ga even naar 
de rivier ... ”
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een jongen van ongeveer zeventien jaar naar 
de oever lopen. Hun blikken ontmoetten 
elkaar. “Hoi, ik ben Joop,” zegt opa Joop 
met een glimlach. De jongere steekt zijn 
hand op: “Yoeri.” “Hoi Yoeri, ik ben lid van 
De Gouden Ark,” vervolgt Opa Joop. Op het 
moment dat hij dit zegt realiseert hij zich 
dat dit geen goede openingszin voor een 
gesprek is en kan hij zich wel voor zijn kop 
slaan. ‘Waarom zeg ik dit?’ denkt hij. ‘Nu 
haakt die jongere zeker af!’

Maar Yoeri lijkt het weinig uit te maken. 
“De Gouden Ark? Die ken ik wel” zegt hij. 
“Ik vlieg vaak met mijn drone over de rivier 
om video-opnames van de omgeving te 
maken.” Opa Joops ogen beginnen te 
glinsteren. “Je houdt van filmen?” vraagt hij 
met een glimlach op zijn gezicht. Als Yoeri 
knikt opent opa Joop zijn verweerde leren 
schoudertas en komt er een oude camera 
tevoorschijn. “Een Bolex 233!” roept Yoeri. 
“Wat vet om die eens in het echt te zien!” 
Vol trots showt Opa Joop het apparaat aan 
Yoeri en laat hem alle functies zien. 

Yoeri vertelt dat hij video’s maakt voor de 
jeugdgroep van zijn kerk. “Het voelt alsof 
ik dat voor Jezus doe” zegt hij. Opa Joop 
slikt en een traan loopt over zijn wang. “Dat 
is prachtig” zegt hij met krakende stem. 
“Wat fijn dat je dit deelt!” Yoeri knikt. “U 
lijkt me wel iemand bij wie dat kan” zegt 
hij. “Misschien kun jij mij helpen met een 
vraag die me al een tijdje bezig houdt.” 
Zegt op Joop. “Tuurlijk” zegt Yoeri.  Opa 
Joop zucht. “Ik vraag me wel af waarom er 
zo weinig jongeren naar De Gouden Ark 

komen. We hadden vandaag een heel mooi 
evenement, maar er waren geen jongeren. 
En we hebben zo ons best gedaan”. 

Yoeri staat op en gooit een steentje in de 
rivier. “Misschien moeten jullie met ons in 
gesprek gaan, onze perspectieven horen en 
oprecht nieuwsgierig zijn. Samen kunnen 
we dan manieren vinden om kerk te zijn 
voor alle generaties. Jullie hebben óver 
jongeren gedacht en niet mét hen. Zou u 
het leuk vinden als wij een ouderendienst 
organiseren zonder aan u te vragen wat u 
daarin waardeert?”

Opa Joop schudt zijn hoofd. “Nee” zegt hij. 
“Dat werkt niet.” “Precies” zegt Yoeri terwijl hij 
nog een steentje in de rivier gooit. “Zouden 
we in een oprechte ontmoeting waarin we 
nieuwsgierig zijn naar elkaars verhalen niet 
verder kunnen komen?” Hij wijst naar het 
midden van de rivier. “Als we beiden van 
onze kant in het diepe duiken en elkaar op 
de bodem van de rivier ontmoetten kunnen 
we samen verder zwemmen.” Zwijgend 
kijken ze naar de voortkabbelende rivier. 
En terwijl de zon langzaam ondergaat en 
de lucht tooit met prachtige kleuren zegt 
Opa Joop: “Ik ben blij je ontmoet te hebben 
Yoeri. Je bent een bijzondere jongen!” Yoeri 
lacht. “U ook” zegt hij. 

Arjen Uil
Jeugdwerkadviseur
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JEUGDLEIDERSCONFERENTIE
26 & 27 Januari 2024 - ede

Jonge mensen ervaren vrijheid maar tegelijkertijd zijn ze ook ongelukkig. Er is veel 
keuzevrijheid, toch kunnen jonge mensen niet goed kiezen. Hoe kan dit? Wat is vrijheid 

eigenlijk?

Hoe creëer jij als jeugdleider in het hart van tieners en jongeren die openheid 
waardoor je het verlangen naar echte vrijheid kunt aanwakkeren?  

Nieuwsgierig? Meld je nu aan voor de jeugdleidersconferentie op 26 en 27 januari in 
Hotel Belmont in Ede!

MEER INFORMATIE:

www.kerkpunt.nl/agenda/jeugdleiders-conferentie-2024

Spreker Arie de Rover neemt je 
mee in wat echt verlangen naar 
vrijheid kan betekenen voor de 

jeugd. Er is volop tijd voor gebed, 
zingen en het uitwisselen van 

ervaringen. Tijdens verschillende 
workshops heb je de mogelijkheid 

om het thema van verschillende 
kanten te bekijken.

Op de JLC word je toegerust zodat 
je zelf groeit als volgeling van 
Jezus en je God meer en meer 

betrekt op je dagelijks leven. En 
we geven je tools om dit thema te 
verwerken met de jongeren waar 

jij mee werkt.

“... Vrijheid is niet dat jij uitstapt, 
maar dat God in jouw leven stapt ... ”



Coach Carter (Netflix): Een hart voor 
jongeren hebben, dat heeft coach Ken 
Carter. Zijn aanpak is behoorlijk stevig, 
maar de jonge basketballers van Richmond 
hebben door dat hij het beste met hen 
voor heeft. Coach Carter is een biografische 
film over de band tussen tieners en hun 
coach. Carter wordt gespeeld door Samuel 
L. Jackson. Zijn acteerprestaties maken de 
film tot een geloofwaardig drama. 

Het basketbalteam van Richmond 
Highschool zit aan de grond. Niet alleen 
omdat de wedstrijdprestaties slecht zijn, 
maar ook omdat de spelers te dealen 
hebben met allerlei spanningen en zorgen. 
De één heeft geen ouders meer, de ander 
zijn broer is omgekomen, weer een andere 
jongen worstelt met een – van zijn kant – 
ongewenste zwangerschap van zijn vriendin 
en dan is er nog Timo Cruz, die verwikkeld 
is geraakt in de drugswereld. Het maakt ook 
dat hun schoolprestaties er behoorlijk onder 
lijden. Hun leven vindt plaats op straat en in 
de basketbalzaal van school. 

Maar dan verschijnt Ken Carter in de 
‘gym’met strenge discipline. Alleen als 
je gemiddeld een zeven haalt voor alle 
vakken mag je mee blijven doen. Ze moeten 
allemaal in de klas op de voorste rij zitten – 
zodat ze niet kunnen klieren achterin – en 
in overhemd, stropdas en colbert naar de 
wedstrijden komen. Uiteraard vraagt dat 
om problemen. Sommigen verlaten het 
team, waaronder Timo. Maar als deze ziet 
dat zijn maatjes opeens goed beginnen te 
presteren, wil hij terug. Daarna gaat het 
zo goed, dat ze zelfs het Bay Hill Holiday 
toernooi winnen. Maar diezelfde avond gaat 
het op vele fronten mis… 

Dat is het moment waarop Carter laat zien 
dat hij hart voor zijn jongeren heeft. Hij wil 
niet dat ze in de bak belanden. Hij gelooft 
dat zijn jongens naar College kunnen 
en dat ze tot meer in staat zijn dat alleen 
basketballen. 

Een hart hebben voor de jongeren is 
niet hetzelfde als ‘lief zijn voor ze’. Het 
is jongeren op waarde schatten en ze 
met goede, duidelijke regels en leiding, 
verantwoordelijkheid geven in de gemeente. 
En hen juist op die gebieden waarin ze thuis 
zijn laten groeien en dienstbaar laten zijn. 

Ganpat Berrevoets
Jeugdwerker & filmkenner
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Martin Rusken is jeugdwerker in de CGK Hoogeveen. Als 
jeugdwerker komt hij in de gezinnen met tieners thuis en krijgt 
het eenvoudig voor elkaar om Jezus centraal te stellen in het 
gesprek. In zijn hart is veel ruimte voor jongeren. Martin vraagt 
zichzelf hardop af of dat ook te maken heeft met het gegeven dat 
hij en zijn vrouw zelf geen kinderen hebben. Hij is ervan overtuigd 
dat hart hebben voor jongeren begint met hartscontact. In zijn 
jongere jaren was hij een periode ‘kerkloos’ maar niet Godloos, 

juist door vrienden kwam hij terug in de kerk. 
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“Het begint met harts 
contact, daar kun je 

niet omheen”

De open deur van de Ichtuskerk in Hoogeveen voelt als een warm welkom. Op 
een doordeweekse dag stapt Anita Harink binnen en heeft een ontmoeting 
met jeugdwerker Martin Rusken. Die open deur symboliseert de persoon 
Martin, hij is zeven jaar werkzaam in deze gemeente en straalt enthousiasme 
en betrokkenheid uit. “Er is geen recept voor goed jeugdwerk in de kerk, 

maar je hebt wel de juiste ingrediënten nodig”.

“In Hoogeveen hebben we met vallen 
en opstaan samen ontdekt wat voor de 
gemeente werkt, waardoor er nu veel 
kinderen en tieners bereikt worden met 
inzet van vele vrijwilligers. Dat was er niet 
zomaar. Je kunt het niet alleen, je doet het 
met elkaar en vanuit het hart.”

Wat bedoel je met hartscontact?

“Het heeft te maken met de hoeveelheid 
ruimte die in je eigen hart is. Op welke 
niveau ontmoet je een ander. Het begint 
vaak met dingen bedenken en samen 
doen. Ik heb dat 30 jaar geleden ervaren 
toen ik met jeugdtheater een groep 12-
16 jarigen begeleide. Wanneer jongeren 
ergens naar toe werken en daardoor zelf 
verantwoordelijk zijn om te realiseren wat ze 
graag willen gaat er iets stromen. Dat lukt 
alleen als je jongeren vertrouwd en hart voor 
jongeren hebt. Van onderop een productie 
neerzetten met ideeën vanuit de groep. 
Ikzelf ben helemaal niet creatief, maar geef 
wel volop ruimte voor de creativiteit van 
anderen, ze bedachten en verzamelden van 
alles bij elkaar; decor, inrichting, tekst, alles. 
Prachtig om mee te maken. Die ervaring 
heb ik mee de kerk ingenomen”.

Hoe ging je te werk?

“Eerst handelde ik intuïtief in het jeugdwerk 
maar door de loop van de tijd kon ik mijn 
werkwijze beschrijven. En lukte het me om 
deze manier van kijken en handelen op 

papier uit te werken, de zogenaamde BIVAK 
methode. Wij zijn een groep christenen die 
samen onderweg zijn en bivakeren van tijd 
tot tijd in het veld en dat is niet zonder gevaar. 
Het is fijn dat je elkaar hebt. Ga de wereld 
in maar je hebt elkaar wel nodig, vandaar 
het woord bivak. Belangrijker dan tekst is 
dit principe met elkaar in de gemeente uit 
te dragen. Zowel de dominee, de jeugdraad 
als vele vrijwilligers in de Ichtuskerk hebben 
BIVAK op hun netvlies. Onze methode zie 
ik terug in de kernwaarden van Samen 
Jong. Daarom was kennis nemen 
van het boek (en de voorloper 
Growing Young) een feest van 
herkenning voor mij. En ook 
BIVAK is niet heilig, het is 
maar ‘een’ methode. Het gaat 
er om dat mensen Christus 
gaan volgen”. 

Simpel papiertje

Martin zijn aandachtsveld ligt bij 
jongeren tussen 12 en 30 jaar. Daarom gaat 
hij alle gezinnen in de gemeente ongeveer 
een keer per jaar bezoeken. Bij een eerste 
kennismaking legt hij een papier op tafel 
met kruisjes verdeeld over het blad en een 
groter kruis in het midden, Jezus. Dit levert ..

“... Eerst handelde ik 
intuïtief in het jeugdwerk ...”
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levert gespreksstof op, zeker als ouders 
gevraagd word te benoemen waar zij 
zichzelf zien. Soms verwachten tieners iets 
anders dan ouders antwoorden en komt er 
iets moois tot stand. Er kan van hart tot hart 
gesproken worden. Het is dan een kleine 
stap om uit te leggen dat we met elkaar 
Jezus volgen”. 

Is kerkelijk jeugdwerk in Hoogeveen het 
‘paradijs’? 

“Absoluut niet” zegt Martin. “Er gaan dingen 
fout. Onlangs gaven we bij een kamp 16+ 
te snel en te veel verantwoordelijkheid 
aan de jongeren. Ze voelden zich er 
ongelukkig onder, het was te veel en te 
zwaar waardoor ze gevoelsmatig niet jong 
konden zijn, terwijl ze zelf ook nog af en toe 
een regel ‘wilden overtreden’. Toen is de 
eindverantwoordelijkheid terug gedraaid 
en bleven zij wel verantwoordelijk voor 
deeltaken. Het is zaak om tijdig bij te sturen”. 
Martin geeft aan dat er ook geduld nodig is. 
“Er zijn gezinnen die niet actief zijn maar 
die blijf ik bezoeken, ook als ze vertrekken 
onderhoud ik contact. Niet iedereen vind 
aansluiting in de gemeente”.

En die open deur, waar staat dat voor?

“We hanteren een lage drempel. 
Vrienden komen mee naar activiteiten en 
kerkdiensten, deels zijn dit jongeren uit 
andere kerken maar er komen ook vrienden 
mee die geen kerkelijke achtergrond 
hebben. En deze gemeente wil kerk voor de 
buurt zijn.”

Wat geef je anderen mee? 

“Zet in op veldwerkers en minder op mensen 
die nadenken over jongerenbeleid en als je 
daar toch over wilt nadenken doe het dan 
met jongeren in plaats van over jongeren”. 

BIVAK heeft vijf pijlers die evenredige 
aandacht nodig hebben:

•	 Band opbouwen; door iemand 
echt te leren kennen in de 
verschillende contexten zoals club, 
catechese, gezellige activiteiten, 
bezoeken etc. Leren kennen en 
vertrouwen geven gaan samen op.

•	 Informeren; zowel naar jongeren 
als ouders. Stand van zaken 
vertellen en mogelijkheid geven 
om er op te reageren.

•	 Verantwoordelijkheid en 
vertrouwen geven; brainstormen 
met jongeren over verschillende 
onderwerpen waardoor verteld 
kan worden wat voor hen 
belangrijk is.

•	 Activiteit; het is een middel om 
elkaar te ontmoeten. Maatwerk 
is bedoeld zodat iedereen 
kan meedoen. We denken 
in mogelijkheden en niet in 
onmogelijkheden. 

•	 Kijken en kwetsbaar zijn; 
reflecteren op eigen handelen. 
Jezelf veel vragen durven stellen 
en ook doet iedereen wel mee? 

Anita Harink
Jeugdwerkadviseur
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Hoe laat je jongeren merken dat ze 
thuis zijn in de kerkdienst? 

Wat is jouw beeld van een kerkdienst? Lang 
zitten, ingewikkelde preek, oude liederen, 
en vooral veel grijze koppies in de kerk. En 
wat is je beeld van een dienst die jongeren 
trekt? Allemaal opwekking, flitsende korte 
preek, en allemaal jonge mensen voorin. 
Beide beelden zijn denk ik onjuist…

Wat moeten we doen om onze jongeren 
in de kerk te krijgen? Een vraag die me als 
jong predikant vaak gesteld wordt, want 
blijkbaar behoor ik (of behoorde, ik ben 
de 30 gepasseerd) tot de doelgroep. Het 
valt me op dat men snel naar de Mozaiek-
gemeentes kijkt of andere grote kerken 
die het zeer goed doen qua groei en 
kijkcijfers. Ik denk dat we heel wat van zulke 
gemeenten kunnen leren. Maar je zou ook 
zomaar kunnen intuimelen in de gedachte: 
jongeren willen snel, flitsend en kort.

Nou, niet de jongeren die ik hier spreek / 
heb leren kennen. Echtheid: das belangrijk. 
Erbij betrokken worden door middel van 
interactie, een vraag kunnen stellen, of iets 
actueels dat besproken wordt. En dan niet 
met iets duns, iets oppervlakkigs, maar 
dan samen met een goede eerlijke Bijbelse 
uitleg. Jongeren hebben geen problemen 
met oude liederen – maar wel met liederen 
die niet meer zijn dan dat. Een lied, voor de 
zoveelste keer dezelfde psalm gedachteloos 
zingen. Echtheid. 

En das precies waar Samen Jong over gaat 
: dat het ook in de kerkdienst echt over de 
levens van mensen gaat, ook van jonge 
mensen. Dus geen speciale touren uithalen 
om ze erbij te trekken. Maar herder zijn van 
jonge mensen, das geestelijk leidinggeven 
ook in een kerkdienst.

Daarnaast: ken hun zorgen. Dus spreek 
met ze, en betrek dat in de dienst. Bid 
voor stages, tentamens, voor twijfels, voor 
zoeken, voor zeker weten en je jong en 
ongeschikt voelen. Geef ze een taak in de 
dienst – als jongeren daar klaar voor zijn. 
Laat een kerkdienst niet het feestje zijn van 
50 plus of 75 plus. Maar zoek hoe je hun 
werkelijk een plek kan geven. Ik was eens 
bij een JV en daar werd gezegd: geef voor 
ons alsjeblieft geen opwekking onder de 
750 op, die ken ik niet. Iets simpels: maar 
dat ben ik gaan doen, en gaan benoemen 
waarom: ze werden gezien. Lastig? Ja! 
Belangrijk: net zo!

Echtheid, luisteren, betrekken, en een plek 
geven: Samen Jong!

Bram Hofland
Predikant CGK Hasselt
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CGJO 
PODCASTS!

Kennismaken met 
de zes kernwaarden van Samen Jong?
In drie inspirerende podcasts belichten we ze vanuit 
verschillende perspectieven. 

•	 Met Sabine van der Heijden kijken we naar de 
kernwaarden vanuit algemeen perspectief. 

•	 Met Jan Wolfsheimer bekijken we de kernwaarden 
     vanuit theologisch/Bijbels perspectief. 
•	 Met Vincenza La Porta benaderen we die waarden 
     vanuit de praktijkverhalen die zij heeft verzameld.

Benieuwd geworden? 

Surf naar: https://cgjo.nl/inspiratie/podcast
Of zoek naar CGJO_jeugdwerk via Spotify / Anchor.

22 CGJO Podcast    JEUGD
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Check gesprek

Samen verkennen hoe jullie jeugdwerk 
ervoor staat.

Hoe staat jullie jeugdwerk ervoor? 
Met één van onze jeugdwerkadviseurs 
wordt jullie totale jeugdwerk onder de 
loep genomen: hoe staat het ervoor, wat 
gaat goed, waar liggen nog kansen?

Er worden zoveel mogelijk concrete 
aanbevelingen gedaan om jullie 
jeugdwerk te versterken. Een mooie 
gelegenheid om met jullie jeugdraad 
of alle jeugdleiders eens stil te staan bij 
de kwaliteit van het jeugdwerk in jullie 
kerk.

Neem snel contact op voor meer info 
via: info@kerkpunt.nl of bel even!

‘Met de Bijbel aan de slag’

Bestel hem nu! 
www.metdebijbelaandeslag.nl



Een hart voor jongeren is voor mij het fundament waarom ik doe wat ik doe. Waarom 
ik sommige weken 5 tot 6 avonden per week van huis ben. Maar dit doe ik niet alleen. 
Dit doe ik samen met heel veel vrijwilligers. Van uit kerken die ook hart hebben voor 
jongeren. Het feit dat een kerk investeert in een jongerenwerker is een 1e statement 

dat men hart voor jongeren heeft. Daar kan het alleen niet bij blijven. Van daaruit 
moet je doorgaan met tijd, geld en ruimte te blijven geven aan jongeren! 

Als ik denk aan hart voor jongeren dan moet ik denken aan een catechisant uit een 
van mijn gemeentes. Deze jongen had niet zo veel met God en kerk, maar moest van 

zijn ouders. Hij had niet de intentie om er iets leuks van te maken en menig catecheet 
had het erg moeilijk met hem. Zelf raak ik daar niet zo van in de war. Ik heb hem wel 
kort gehouden waar nodig, maar hem ruimte gegeven voor zijn ongeloof. Gewoon 

normaal blijven doen en hart voor hem blijven houden! God ging wel met 
hem door. Jaren later kwam ik hem tegen op een zendingsopleiding. 

Nu werkt hij op een zendingsbasis en deelt hij zijn geloof onder 
jongeren. Hoe gaaf is dat! 

Zegen in jullie jeugdwerk!

Groet Thomas 

Hoi! Ik ben Thomas Abbes, woon in Vriezenveen, getrouwd en we hebben 3 kinderen. 
Vorige zomer mocht ik mijn 12,5-jarig jubileum vieren als jongerenwerker in de kerk. 
Door de jaren heen heb ik vele kerken mogen dienen en daarin veel ervaringen 
opgedaan. In deze  rubriek deel ik van deze ervaringen aan de hand van jullie vragen. 

Vraag: Hoe werkt hart voor jongeren hebben als jeugdwerker?
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Tijdlijn
120 jaar cgjo

1904

1910

1978

1929

1954

De bond van Christelijke 
Gereformeerde Jongeren 

Verenigingen in Nederland  
wordt opgericht door ds. 

Hector Janssen uit Tholen. 

De publicaties  van de 
jongelingsbond zijn ‘Luctor et 
Emergo’ , (voor 1945) en ‘Ons 

jeugdblad’ (na 1945).

Melding in het RD van het 
gedenkboek ter gelegenheid 
van het 25 jarig bestaan van 
de Christelijk Gereformeerde 

Jongelingsvereniging.

Bondsdag van de de 
Christelijk Gereformeerde 

Jongelingsvereniging in ‘Irene’ 
te Utrecht.

Voorzittershamer ter ere van het 
50 jarig bestaan van de Christelijk 

Gereformeerde Jongelingsvereniging.

De CGJO is ontstaan uit 
deze bond: Op 

1 januari 1978 hebben 
de verenigingen die op 
dat moment lid waren 

van de bond zich in een 
huishoudelijk regelement 
en statuten vastgelegd als 
leden van de CGJO met als 
verplichting een jaarlijkse 

ledenbijdrage.

De naam luidt dan: 
Christelijke Gereformeerde 

Jongeren Organisatie.
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1988 CGJO is vaak moeilijk uit te 
spreken of te onthouden. Én 

omdat vanaf 1978 alles vanuit 
één punt werd georganiseerd 
en Bas Molenaar daarover de 

leiding had, werd er al heel 
snel in de lande gesproken 

over ‘Het Bastion’. Dit werd op 
een gegeven moment zelfs de 

gangbare benaming van de CGJO. 

Aankondiging van de landelijke 
bondsdag van de CGJO. Let ook op het 
logo rechtsbovenin het krantenartikel.

Artikel in het RD van 2 april 
1986 over de bondsdag in 

Barneveld waar maar liefst 
1000(!) jongeren bij 

aanwezig waren.

1982

1986

? - 30-9-1976
Diamantstraat 9, 

Apeldoorn

17-12-2010 tot 1-9-2013
 Oude Apeldoornseweg 

41-45, Apeldoorn

15-6-2020 tot 1-11-2023
Watermanstraat 35B, 

Apeldoorn

1-10-1976 tot 17-12-2010
Robijnstraat 10,  

Apeldoorn

1-9-2013 tot 15-6-2020
Lage Brink 64K, 

Apeldoorn

1-6-2023 tot heden
Dokter Spanjaardweg 

4B, Zwolle

De kantoren waar de CGJO 
gevestigd is geweest:
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In de terugblik op het jaar 
1992 in ‘de Wekker’ wordt het 

afscheid van Bas Molenaar 
en zijn vrouw bij de CGJO 

genoemd. 

De samenwerking met de NGK 
kerken is niet nieuw! Al in 1998 

werden er stappen gezet richting 
een verregaande samenwerking. 
De toemalige voorzitter van de 

CGJO Ds. Oppenhuizen is ook nu 
weer bestuurslid van de CGJO.

In de 21e eeuw werden er geen 
bondsdagen meer georganiseerd 

maar startte de CGJO met 
regioavonden. Hierboven een 
flyer voor de regioavond op 21 
september 2002 in Dordrecht.

Ook organiseerde de CGJO in 
die periode een aantal keer 

een sympsium over jeugdwerk 
gerelateerde onderwerpen. Deze 

werden meestal goed bezocht. 

1993

2002

1998

2003

2005

1904 - 1945
Luctor et 
Emergo

1945 - 1967
Ons 

Jeugdblad

1967 - 1983
Tijdsein

1983 - 2001
Werk-Wijzer

2001 - 2019
Outline

2019 - 2022
BelievID

2022 - heden
JEUGD

De naam van het CGJO 
magazine door de 

jaren heen:
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2006

2007

2008

2014

2015

2016 2017

20112013

2009

www.facebook.com/RondomHetKind

www.twitter.com/RondomHetKindwww.rondomhetkind.info

Conferentie

De Pijler, Lelystad

7 en 8 februari 2014

Rondom Het Kind is een christelijke beweging gevormd door organisaties die de breedte van de kerkelijke kaart vertegenwoordigen: 

Nederlands grootste conferentie 
over geloofsopvoeding.

Dé ontmoetingsplek voor iedereen 
die betrokken is bij de (geloofs)opvoeding 
van kinderen.

Meld je aan via deinternetsite!

ONTMOETEN

De tweejaarlijkse conferentie van Rondom Het Kind

ONTVANGEN
Ouders, kinderwerkers, leerkrachten, 
kerkleiders en beleidsmakers

Grijp deze mogelijkheid aan en 
laat je opbouwen en inspireren 
door workshops en lezingen.
Graag op de hoogte van de 
sprekers? Ga naar de website.

Visie en handvatten voor de 
(geloofs)opvoeding van kinderen

Uitpakken
Thema:

Conferentieprijs:
Gehele conferentie: € 85,-     Daggast: € 55,-

Korting?
€5,- bij aanmelding vóór 1 december.
10% bij aanmelding vanaf vijf 
personen uit één kerkelijke gemeente.

In de periode van 2006-2014 werden er veel 
kleinschalige activiteiten geoörganiseerd 

zoals: een landelijk volleybaltoernooi, 
backbone weekenden en trainingsavonden. 

Ook het magazine ‘Outline’ werd 4x per 
jaar uitgebracht. Hieronder zie je een 

collage van verschillende flyers uit die tijd.

Wat foto’s van een 
bestuursvergadering en 

een werkoverleg. Helemaal 
links is een ‘Outline’ te 

zien uit 2015. Hoe een blad 
in de loop der jaren kan 

veranderen!

In deze periode deed 
de CGJO actief mee 
aan het organiseren 

van de tweejaarlijkse 
kinderwerkers

conferentie ‘Rondom 
het Kind’. Dit deden 
we samen met een 

aantal organisaties zoals 
Opwekking, Timotheüs 

en Praktijkcentrum 
(de voorloper van 

Kerkpunt).

Het CGJO logo door de jaren heen:
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2023

2018

2019

2020

2021

In de laatste periode 
van de CGJO 

gebeurde er ook nog 
een heleboel. Zo 

gaven we elk jaar een 
startthemamap uit 

(2018), organiseerde 
we een 3G tour 

in samenwerking 
met NGJ & 

Praktijkcentrum 
(2019), was er samen 

met het LCJ een 
symposium over 

geloofsopvoeding in 
2020 en lanceerden 

we in 2021 onze 
podcast. 

In oktober 2023 
heeft Marjan Rozema 

alle archiefstukken 
overgedragen aan het 

documentatie
centrum Christelijk

Gereformeerde 
kerken in 

Veenendaal. Hiermee 
is symbolisch een 

einde gekomen aan 
120 jaar CGJO. 

Foto dump
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Laatst ontvangen bericht: help mij!Laatst ontvangen bericht: help mij!

Zwolle – Arnhem – Rotterdam – Utrecht - Groningen

Meer info: verrenaasten.nl/saecret 
of scan de QR-code

Doe met de jeugd uit jullie kerk mee aan de nieuwe citygame van 

Verre Naasten: Saecret. In teams van vier helpen de jongeren een 

evangelist aan een nieuwe undercover-identiteit. Maar de tijd 

tikt... En er dreigt gevaar! Saecret vormt een spannende afsluiting 

van het kerk-seizoen. Op 5 data in juni, in 5 verschillende steden.



JEUGDLEIDERSCONFERENTIE
26 & 27 Januari 2024 - ede

Jonge mensen ervaren vrijheid maar tegelijkertijd zijn ze ook ongelukkig. Er is veel 
keuzevrijheid, toch kunnen jonge mensen niet goed kiezen. Hoe kan dit? Wat is vrijheid 

eigenlijk?

Hoe creëer jij als jeugdleider in het hart van tieners en jongeren die openheid 
waardoor je het verlangen naar echte vrijheid kunt aanwakkeren?  

Nieuwsgierig? Meld je nu aan voor de jeugdleidersconferentie op 26 en 27 januari in 
Hotel Belmont in Ede!

MEER INFORMATIE:

www.kerkpunt.nl/agenda/jeugdleiders-conferentie-2024

Spreker Arie de Rover neemt je 
mee in wat echt verlangen naar 
vrijheid kan betekenen voor de 

jeugd. Er is volop tijd voor gebed, 
zingen en het uitwisselen van 

ervaringen. Tijdens verschillende 
workshops heb je de mogelijkheid 

om het thema van verschillende 
kanten te bekijken.

Op de JLC word je toegerust zodat 
je zelf groeit als volgeling van 
Jezus en je God meer en meer 

betrekt op je dagelijks leven. En 
we geven je tools om dit thema te 
verwerken met de jongeren waar 

jij mee werkt.

“... Vrijheid is niet dat jij uitstapt, 
maar dat God in jouw leven stapt ... ”


