Proefje: de Drie-eenheid

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest... misschien hoor jij die woorden regelmatig in de kerk of soms
ook thuis als je gaat bidden. Ze noemen deze woorden samen ook wel de Drie-eenheid. Maar wat
betekent dat nou? Aan de hand van dit proefje ga je hier meer over ontdekken.

Wat heb je nodig:
- Siliconen hartvorm (of kies voor een bonk ijs)
- Fohn
- Pannetje / waterkoker
- Spiegel

Voorbereiding:
Vul het eventuele siliconen hartvorm met water en vries deze in.
Leg de spiegel even in de koelkast.

Werkwijze:
Weet jij in welke drie vormen we water kunnen tegenkomen?

Us

Pak het ijs erbij. Dit staat symbool voor God. God noemen we ook wel een Vader, omdat
Hij voor mensen zorgt, net zoals een goede vader hoort te doen. God is natuurlijk ook de
vader van Jezus.

Pak nu de fohn en zet die op het ijs. Wat gebeurt er met het ijs en wat wordt het?

Dit gebeurt er:

Het ijs is nu:

Water

Het water dat zou je de Zoon kunnen noemen: Jezus. Jij komt van je vader en moeder, je
lijkt op ze maar toch ben je ook anders. Jezus komt van de Vader en lijkt op Hem, maar Hij
is toch anders. Als je water ziet, dan kun je ook aan ijs denken, maar het is anders. Jezus
noemt zichzelf het levende water. Water geeft leven aan mensen, dieren en planten.
Dankzij Jezus mogen wij leven.

Giet het water in een pannetje op vuur of gebruik de waterkoker. Wat gebeurt er met het water?

Dit gebeurt er:

Het water is nu:




Waterdamp
Het water is aan de kook en daardoor is er waterdamp ontstaat. Deze waterdamp zou je

met de Heilige Geest kunnen vergelijken. Het is even zichtbaar en lijkt dan weer weg. De
Heilige Geest doet niets anders dan jou steeds herinneren aan het werk van Jezus.

Pak nu de koude spiegel er eens bij. Zorg dat deze goed schoon is en leg het/ houd het met de
spiegelende kant naar beneden op het pannetje. Tel nu rustig tot 10 en haal de spiegel na 10

seconden van het pannetje. Wat zie je?

Dit gebeurt er:

De waterdamp is nu:

Afsluiting:

Water is dus vloeibaar, maar als het bevriest, is het ijs. Toch is het hetzelfde water. En als het
verdampt... krijg je een wolk van kleine druppeltjes. Ook van hetzelfde water. Zo is het ook met God.
God de Vader, God de Zoon (Jezus) en God de Heilige Geest zijn alle drie verschillend. Hun werk is ook
verschillend. Maar samen zijn ze één God.



