
Uitleg van de wapenuitrusting 
 

1. De gordel van de waarheid:  
We halen de waarheid uit Gods Woord. Jezus is de Waarheid zelf. De duivel wordt ook wel 
genoemd ‘de vader van de leugen’. Hij wil ons maar al te graag zijn leugens laten geloven. Hij 
zaait graag twijfel en wil het liefst dat wij ook gaan liegen. Met de waarheid van God, kunnen 
we strijden en overwinnen. De leugens van de duivel kun je vergelijken met het loshangende 
tuniek. Als je dit los laat hangen zit het in de weg en kan je je niet goed bewegen. Met de 
gordel zorg je ervoor dat de leugen en twijfel geen plek heeŌ. Denk hierbij ook aan de 
verzoeking van Jezus in de woesƟjn. Jezus ‘vecht’ hier terug met woorden uit de bijbel. Dat is 
strijden met de gordel van de waarheid.   
Naar kinderen vertaald: Met de woorden van de Bijbel sta je sterk! Jezus zegt: Ik ben de 
waarheid! Dus als je in Hem gelooŌ, geloof je ook in de waarheid en sta je supersterk! Toch 
blijŌ de duivel leugens zaaien in jouw leven. Hij laat jou bijvoorbeeld geloven dat God toch 
niet bestaat, of dat God helemaal niet van ons houdt of dat je lelijk bent en helemaal niets 
goed kunt doen. God wil niet dat we zo denken! Hij houdt van ons zoals we zijn. Daarom 
geeŌ Hij de ‘gordel van de waarheid’. Je mag, net als Jezus deed, terugvechten. Mét de 
waarheid: door bijvoorbeeld niet te liegen of te roddelen over anderen, door tegen jezelf te 
zeggen ‘God heeŌ mij prachƟg gemaakt!’.  
 

2. Het borstharnas van de gerechƟgheid:  
Het gaat hier om de gerechƟgheid van Christus. Wat houdt deze gerechƟgheid in? Dat je bent 
zoals Hij wil dat je moet zijn: rechtvaardig. Je mag achter Zijn bloed schuilen, net zoals een 
soldaat schuilt achter het harnas. 
Naar kinderen vertaald:  God wil dat jij bent zoals je moet zijn: rechtvaardig. Hoe kun jij dan 
‘recht doen’? Door te delen van je rijkdom, eerlijk naar anderen toe zijn, leƩen op de dingen 
die je koopt (zijn ze op een eerlijke manier gemaakt) en goed zorgen voor de mensen om je 
heen.  
 

3. De laarzen:  
Deze getuigen van de bereidheid om als christen je geloof te belijden en te getuigen naar 
anderen toe. Een christen is geen vijand van God, maar leeŌ in vrede met God. Dit goede 
nieuws maakt dat wat een christen ook doet, hij er steeds op kan rekenen dat God hem zal 
voorzien in alles wat hij nodig heeŌ. God zal hem helpen stevig in zijn schoenen te staan en 
het goede nieuws te verspreiden.  
Naar kinderen vertaald: Een soldaat heeŌ goede, stevige schoenen nodig. Een soldaat met 
pijnlijke, gewonde of gezwollen voeten kan niet goed vechten. Als jij de vierdaagse loopt, dan 
moet je ook goede schoenen aan hebben. Zo is het ook met het geloof. We mogen het 
Evangelie verspreiden, maar daarbij hebben we wel die stevige schoenen nodig. Schoenen 
brengen je op verschillende plekken. Denk eens na of vraag eens aan de kinderen op welke 
plekken zij komen. Kunnen en willen ze daar ook getuige zijn? Hoe doen ze dit en wat vraagt 
dit van hen? 
 

4. Het schild van het geloof: 
Geloof is zeker weten dat het waar is. Wat er ook gebeurt en hoe de duivel je ook aanvalt, je 
mag vertrouwen op God. Geloven, dat is de hand leggen op Gods beloŌen. Zo alleen kunnen 
we strijden. We vertrouwen niet op eigen kracht, maar we vertrouwen op Gods beloŌen. 
Telkens als de pijlen van de vijand op ons aŅomen, mogen we deze beloŌen meenemen als 
een schild.  



Naar kinderen vertaald: Een schild beschermt het hele lichaam van de soldaat. Jij mag er 
achter schuilen. Dit schild is het geloof. Geloof is vertrouwen, zeker weten dat God bij je is.  
De vijand, de duivel, schiet allemaal pijlen op ons af. Wat zijn dat voor een pijlen? Pijlen die je 
aan het twijfelen brengen, pijlen die je op je zonden wijzen, pijlen die zeggen dat je niet goed 
genoeg geloofd hebt, pijlen die zeggen dat je niet naar de kerk hoeŌ te gaan, pijlen die je 
afleiden Ɵjdens het bidden. Je mag het schild op je nemen en God wijzen op Zijn beloŌen dat 
Hij bij je is en zeggen dat jij vertrouwt op Hem. Met dat schild houd je alle pijlen van de vijand 
tegen.  
 

5. De helm van de zaligheid:  
De helm laat je eraan denken dat je gered bent door Christus. Paulus geeŌ hiervoor een 
bevel. ‘Neem de helm’ De helm mag niet vergeten worden. Het hoofd stuurt je hele lichaam 
aan. De vijand zal zeker zijn aanval richten op je hoofd. Hij wil je denken beïnvloeden. Daarom 
moet je de helm op doen en voor die helm hoef je niet te betalen. Jezus heeŌ hem voor jou 
betaald en reikt je de helm van de zaligheid. God biedt jou de verlossing door Christus. Het 
gaat hierom de verlossing van de zonden, maar ook om de verlossing die nog op ons wacht: 
de volkomen verlossing. We mogen vertrouwen op de overwinning, die al is behaald door 
Christus.  
Naar kinderen vertaald: Alle Romeinse soldaten droegen een helm om hun hoofd te 
beschermen. Het hoofd is het belangrijkste lichaamsonderdeel. Met je hoofd bedenk je alles! 
De vijand vult jouw hoofd graag met valse, slechte, ontmoedigende gedachten. Daarvoor 
gebruikt en zoekt hij naar allerlei manieren. Doe dus de helm op! En denk eraan dat je gered 
bent door wat Jezus voor jou heeŌ gedaan. Hoeveel verkeerde dingen je ook doet en hoe 
graag de vijand ook wil dat jij gelooŌ dat er geen redding is, je mag vertrouwen op Jezus. Hij 
heeŌ ook voor jou de overwinning al behaald en daarom mag jij je helm op doen. Samen met 
Hem kun je ook deze vijand verslaan.  
 

6. Het zwaard van de Geest:  
Dat is het Woord van God. Paulus benoemt hiermee dat het Woord als een wapen kan 
worden gebruikt.  Je mag de vijand aanvallen met het Woord van God. De vijand brengt ons 
vaak in allerlei verleidingen. Maar als wij verzocht worden, mogen we weten dat er alƟjd Eén 
is die ons kan helpen: Jezus. Net als Hij, mogen wij ook de verzoekingen bevechten met 
behulp van Gods Woord.  Het zwaard is de Bijbel. Gods Woord die je alƟjd bij je moet hebben 
om stand te kunnen houden.  
Naar kinderen vertaald: Bijna iedere soldaat droeg een zwaard met zich mee. Hiermee kon hij 
zich verdedigen tegen de vijand, maar hij kon de vijand ook zelf aanvallen. Alle woorden, 
gedachten, opdrachten die zondig en verkeerd zijn, kan je doden met het Woord van God. 
Door Bijbelverzen te oefenen maak je jouw gedachten sterk zodat wanneer er woorden of 
gedachten komen die God niet goed vindt, de Bijbelverzen in je hoofd je hiertegen 
beschermen. Zo beschermt Gods Geest jou. Je hebt Gods Woord, de Bijbel, dus nodig om 
staande te blijven in de strijd.  

 


