Spel: Ontdek de brief aan Filippi

Paulus schrijft vanuit de gevangenis schrijft een brief aan de mensen in de gemeente Filippi. De brief
is door iemand anders gebracht bij deze mensen en misschien ook wel door iemand anders
voorgelezen. Er zaten dus verschillende schakeltjes tussen Paulus en de uiteindelijke hoorder van de
brief. Paulus schreef de brief, gaf deze aan iemand die hem weg kon brengen, weer een ander kon
toen de brief voorlezen en uiteindelijk kon weer iemand anders de boodschap van Paulus horen.

Zoiets gaan jullie ook doen en als jullie goed opletten en op elkaar reageren, doen jullie al een paar
belangrijke ontdekkingen over deze brief.

Dit heb je nodig:
- Kaartjes met opdrachten
- Eenschaar

Voorbereiding
Knip van tevoren de opdrachtenkaartjes uit (zie hieronder).

Spelbeschrijving:

Ga met elkaar in een kring zitten en deel de opdrachtkaartjes willekeurig uit. Als je meer kaartjes hebt
dan kinderen, kun je kinderen twee kaartjes geven. Als er meer kinderen zijn, zorg dan dat je
sommige opdrachten twee keer uitprint.

Elke opdracht begint met een reactie van een ander kind, daarna volgt de actie die ze zelf moeten
uitvoeren.

Het kind dat het kaartje heeft met daarop de volgende actie: ‘Je hebt het eerste kaartje van het
spel...’, mag beginnen. Dit kind voert zijn actie uit. De andere kinderen kijken of deze actie op hun
kaartje staat. Als ze deze actie op hun kaartje hebben staan, doen ze vervolgens wat er op hun kaartje
staat. De kinderen proberen zo snel mogelijk met hun acties op elkaar te reageren.

Het spel is afgelopen bij het kind met de kaart waarop staat: ‘Pak een bijbel en zeg: “We gaan nu nog
meer ontdekken over deze brief aan de Filippenzen.”.

De goede speelvolgorde:

1. Je hebt het eerste kaartje van het spel. Klop een paar keer met je vuisten op je stoel.

2. Hoor je kloppen, dan... ga je staan en je roept heel hard: ‘Binnen!’ en gaat weer zitten.

3. Roept iemand ‘Binnen!’, dan... ga je op je stoel staan en je zegt heel streng: ‘JaV’

4. Zegt iemand ‘JaV¥’, dan...ga je staan en je maakt een diepe buiging.

5. Maakt iemand een buiging, dan... geef je iemand uit de groep een hand en je zegt: ‘Ik ben
Timoteds en ik kom voor Paulus.” Ga daarna weer zitten.

6. Zegt iemand: ‘Ik ben Timotedis en ik kom voor Paulus,” dan... ga je staan en je doet alsof je beide
handen geboeid zijn, en gaat weer zitten.

7. Zie je iemand die geboeid is, dan... zeg je luid: ‘Fijn dat je naar de gevangenis bent gekomen.

8. Zegt iemand: ‘Fijn dat je naar de gevangenis bent gekomen,” dan... ga jij in kleermakerszit zitten.
9. Zit iemand in kleermakerszit, dan... ga je staan en schrijft iets in de lucht.

10. Schrijft iemand iets, dan...ga jij op je stoel staan en je roept: ‘Tip 1’

11. Roept iemand: ‘Tip 1/, dan... zeg jij: ‘Wees altijd blij.

12. Hoor je iemand zeggen: ‘Wees altijd blij,” dan... ga je op je stoel staan en kijk je zo blij mogelijk de
kring rond.

13. Zie je iemand blij kijken, dan... ga je op je stoel staan en je zegt: ‘Tip 2: Wees aardig voor andere
mensen.



14. Hoor je: ‘Tip 2: Wees aardig voor andere mensen,’ dan... loop je naar iemand uit de kring en je

zegt iets aardigs tegen hem of haar.

15. Wordt er iets aardigs tegen iemand gezegd, dan... huppel je een rondje om de kring terwijl je al

huppelend zegt: ‘Maak je geen zorgen.”

16. Zie je iemand huppelen, dan... pak je een bijbel en je zegt: ‘We gaan nu nog meer ontdekken over

deze brief aan de Filippenzen.’ (einde spel)

Je hebt het eerste kaartje van het spel.
Klop een paar keer met je vuisten op je stoel.

Hoor je kloppen, dan... ga je staan en je roept
heel hard: ‘Binnen!’ en gaat weer zitten.

Roept iemand ‘Binnen!’, dan... ga je op je stoel
staan en je zegt heel streng: ‘Jal’

Zegt iemand ‘Jal’, dan...ga je staan en je maakt
een diepe buiging.

Maakt iemand een buiging, dan... geef je
iemand uit de groep een hand en je zegt: ‘lIk ben
Timoteus en ik kom voor Paulus.” Ga daarna
weer zitten.

Zegt iemand: ‘Ilk ben Timotels en ik kom voor
Paulus,’ dan... ga je staan en je doet alsof je
beide handen geboeid zijn, en gaat weer zitten.

Zie je iemand die geboeid is, dan... zeg je luid:
‘Fijn dat je naar de gevangenis bent gekomen.’

Zegt iemand: ‘Fijn dat je naar de gevangenis
bent gekomen,” dan... ga jij in kleermakerszit
zitten.

Zit iemand in kleermakerszit, dan... ga je staan
en schrijft iets in de lucht.

Schrijft iemand iets, dan...ga jij op je stoel staan
en je roept: ‘Tip 1’




Roept iemand: ‘Tip 1/, dan... zeg jij: ‘Wees altijd
blij’

Hoor je iemand zeggen: ‘Wees altijd blij, dan...
ga je op je stoel staan en kijk je zo blij mogelijk
de kring rond.

Zie je iemand blij kijken, dan... ga je op je stoel
staan en je zegt: ‘Tip 2: Wees aardig voor
andere mensen.

Hoor je: ‘Tip 2: Wees aardig voor andere
mensen,’ dan... loop je naar iemand uit de kring
en je zegt iets aardigs tegen hem of haar.

Wordt er iets aardigs tegen iemand gezegd,
dan... huppel je een rondje om de kring terwijl
je al huppelend zegt: ‘Maak je geen zorgen!

Zie je iemand huppelen, dan... pak je een bijbel
en je zegt: ‘We gaan nu nog meer ontdekken
over deze brief aan de Filippenzen/




