
Proefje: De kracht van het gebed 
 
Jakobus roept ons op om te bidden als iemand het moeilijk heeŌ. Jij hebt vast ook weleens gebeden.  
En misschien heb jij ook weleens gedacht: ‘Helpt het wel dat ik bid?’. Dat met de vragen in je hoofd,  
het gebed dat je denkt of uitspreekt, echt wel iets gebeurt laat dit proełe zien. 
 
Dit heb je nodig:  
- Spaarlamp  
- Ballon  
- Droog haar  
 
Dit moet je doen:  
Als je sƟl bidt dan ‘denk’ je woorden. En dan kun je na een Ɵjdje denken, is er wel iets gebeurt met 
mijn woorden die ik toen heb gebeden.  
 
Blaas de ballon op en knoop hem dicht. Maak dan de ruimte waar je bent zo donker mogelijk.  
Wrijf met de ballon over je haar. Houd nu de spaarlamp tegen de ballon.  
Wat zie je?  
 

 
 
Dit is wat er gebeurt:  
Alles om je heen, jijzelf ook, bestaat uit moleculen. Atomen zijn de  
bouwstenen waar moleculen van zijn gemaakt. Een atoom bestaat  
uit een kern met daaromheen elektronen. De elektronen draaien  
met een grote snelheid om de kern heen.  
 
Als jij met de ballon over je haar wrijŌ, springen elektronen over van  
jou naar de ballon en wordt de ballon ‘geladen’. Als je vervolgens de  
lamp tegen de ballon houdt, kan de ballon zijn ‘lading’ kwijt. Hij  
geeŌ het aan de lamp en de lamp gaat daardoor branden.  
God is als de onzichtbare kracht die de lamp laat branden. 


