Proefje: God blijft in de mensen

In zijn brief schrijft Johannes dat God liefde is en dat wie in liefde leeft, bij God hoort. God blijft voor
altijd in hem. Met dit proefje maak je dat concreet.

Dit heb je nodig:
- glas met een beetje water
- vel keukenpapier
- balpen
- rode stift

Zo ga je te werk:
1. Teken met de balpen een hart op het keukenpapier zo’n drie centimeter boven de onderkant.
Kleur het hart in met de rode stift.

Dit hart staat voor Gods liefde

2. Teken een paar kleine hartjes boven het rode hart.
Dit zijn de mensen

3. Legde onderkant van het keukenpapier in het water. Het rode hart raakt het water niet.
Het water staat voor het leven in liefde

4. Wat gebeurt er?

Uitleg: terwijl het papier het water absorbeert, zie je het rood van het hart naar de andere harten
uitlopen en die vullen. God blijft in de mensen die elkaar liefhebben.



