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Wie hunkert er nou nog, tegenwoordig? ‘Verlangen’ - dat hoor ik vaak in deze tijd van onbehagen. 

Ik verlang naar de nieuwste IPhone en kan niet wachten tot hij er is. Ik bestel hem online en dan is ie 

er de volgende dag. Ik kan het volgen via ‘track en trace’, dan weet ik het tijdstip, dat het busje 

voor de deur stopt. Dat is onze tijd, verlangens moeten snel vervuld worden. Toch blijft er 

onbehagen. Mensen verlangen naar rust en vrede en die kun je niet via internet bestellen. Daar 

moet je zelf iets voor doen: afzien van jezelf. Dat is moeilijk voor de mens van onze tijd. Als we er iets 

voor moeten doen, laat dan maar, dan bestel ik het wel bij een ander. 

Heftig verlangen naar iets dat niet voor de hand ligt: vrede, verdraagzaamheid en naastenliefde. 

Daar hunker ik naar. Daar wil ik veel voor opzij zetten, alles misschien? Zeg nou zelf: wie hunkert er 

nou nog, tegenwoordig? 

Dichter Jan Beuving geeft in Psalmen Anders 84c een krachtig statement over hunkering: neem een 

voorbeeld aan de pelgrim! Hij is onderweg, hij heeft een doel: ‘ik hunker, o God, naar uw huis’. Dat 

doel ligt ver weg achter de horizon. Wat kenmerkt de pelgrim? Vraag het hem of haar die ervoor 

gekozen heeft de lange weg af te leggen naar Santiago de Compostella. Je stopt je hele bestaan in 

een rugzak en gaat op pad. Vanuit Nederland is het 2400 km naar Santiago, dat is drie à vier 

maanden elke dag ongeveer 20-25 km lopen.  

Kijk naar psalm 84, ook daar is de pelgrim weken onderweg, bergje op, heuvel af langs vaak 

ongebaande wegen. Hoor hem zeggen: ‘Al moet ik duizend dagen lang dwars door dit dal een 

weg bereiden?’(2). De wereld verkleint onderweg, de focus ligt op dat einddoel. En onderweg 

verdiept jouw wereld, je leert onderscheiden waar het op aan komt, jouw dagritme is bepalend voor 

het onderweg zijn. Het gaat van oppervlakkig verlangen als behoeftebevrediging naar smachten, 

afzien van alles om dat ene te bereiken: reikhalzend uitzien. 

Wat heeft de pelgrim dan voor ogen als hij hunkert naar het huis van God? Dit lied benoemt twee 

zaken: hij komt er als een pelgrim thuis!(1), en hij zal er met God aan tafel zitten. (2) 

Wat houdt hem op de been? Hij rekent op zijn God en bidt: Ik ben op weg in het vertrouwen dat ik 

de toegang vinden zal (1), en dat u mij als een zon zult leiden (2). Met u als schild ben ik niet bang. 

(2), en als straks uw poorten opengaan dan zal ik op de drempel staan (2). 

Onderweg, tijdens het lopen, als hij reikhalzend uitziet, krijgt de pelgrim er al een visioen van hoe dat 

huis van God er uit ziet: ‘Ik zie de mus en zwaluw al die in uw huis hun nesten bouwen (1). En: de 

droge grond waarop sta, wordt groen waar ik uw richting ga’ (1).  

Ooit noemden we dat: ‘het blij vooruitzicht dat mij streelt’. 

De laatste jaren zingen we vaak bij het begin van de dienst de aansprekende berijming van psalm 

84 uit ‘Psalmen van nu’ met die verstilde laatste regel: ‘Wat houd ik van uw huis.’ Het raakte me de 

eerste keren. De laatste tijd denk ik er steeds vaker bij: O ja, hoe heb ik dat dan de afgelopen week 

laten blijken in mijn leven? Was er een smachtend verlangen? Een hunkering?     

Daarom stel ik voor om nu eens een poosje déze korte psalm van Jan Beuving te zingen. Het is niet 

moeilijk, want de melodie is de bekende Geneefse en die kan ieder van jongs af dromen. 

Misschien kun je dan op de vraag: Wie hunkert er nog tegenwoordig? antwoorden: de pelgrim, en 

die pelgrim ben ik. 
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• Bovenstaande tekst, geschreven door Henk Schaafsma, mag (met bronvermelding) overgenomen worden, in 

samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.  

• Meer over de beknopte psalmliederen op Geneefse melodieën in Psalmen anders is te lezen in EREdienst jg. 51 nr. 2, in 

de bespreking van Psalm 134a ‘Een Psalm, een lied bij het uitzwaaien en onderweg gaan’.  

• Zie voor Psalmen anders ook het speciale youtube-kanaal: Psalmen anders - YouTube 

• Begeleidingen: zie de begeleidingsbundel bij het Liedboek (Psalm 84). Zie voor begeleiding met band de tips die hier 

zijn te vinden: Videolessen – psalternatief 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7V--gpgpLZ7DNy9-KJVlQ8f-NOGwvU5q
https://psalternatief.nl/category/videolessen/

