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Kerkbladbericht //  Arise Africa
Breek de stilte

“Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen?” (Jesaja 58:7)
16.200.000. Zoveel christenen in Sub-Sahara zijn op de vlucht. Opgejaagd, op de vlucht voor extreem militant geweld. Ze wonen in smerige tentenkampen. Uitgehongerd, getraumatiseerd en onbeschermd. 
“We voelen ons genegeerd, vergeten. Alsof we in het duister zitten”, zegt pastor Barnabas uit Nigeria, die zelf een van die vluchtelingen is. Afrikaanse christenen voelen zich alleen. Want wereldwijd zwijgen overheden en kerken massaal over het geweld en het onrecht waar ze onder lijden. Misschien niet bewust, maar uit onwetendheid. 
De kerken in Afrika willen de stilte breken. Open Doors roept kerken en christenen wereldwijd op om dit ook te doen. Breek de stilte door te bidden, te geven en door in actie te komen. Je kan hier meer over lezen op opendoors.nl/afrika. 
Met een recordaantal van 1 miljoen handtekeningen wil de Afrikaanse kerk, in samenwerking met Open Doors, wereldwijd politici en overheden aanzetten tot actie voor deze vergeten groep op de vlucht geslagen christenen in Afrika.
We zijn geroepen om hen als het Lichaam van Christus te bemoedigen met gebed en steun. Bid je mee voor je broers en zussen in Afrika?
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