
Proefje: Trouw blijven 
 
 
Wat heb je nodig: 
- een aantal lucifers 
- een klosje garen 
- een spijker van 15 cm. lang 
 
Wat moet je doen: 
Pak een lucifer en probeer deze met je vingers te breken. Lukt dat? Dat was makkelijk toch? Lucifers 
zijn makkelijk te brengen. Zo zijn mensen ook makkelijk te breken. Schrijf hieronder op hoe jij denkt 
dat je de ander kunt breken. Er is al een voorbeeld gegeven.  

 
 
 

 

 
Het is heel makkelijk om iemand anders te breken. Net zo makkelijk als een lucifer door te breken.  
Dat we van binnen gebroken worden, komt niet alleen door pesten. Er gebeuren soms verdrietige 
dingen in je leven en dan voelt het ook net alsof je van binnen een beetje kapot bent gegaan.  
 
Pak nu de spijker erbij en bindt deze met een stukje touw vast aan de lucifer. Pak de spijker aan het 
begin en het eind vast en probeer dan de lucifer op deze manier te breken. Lukt dat?  
 
Hoe kan dat, is de lucifer veranderd? Nee het komt doordat de spijker zijn kracht geeft aan de lucifer. 
Als je de lucifer wilt breken, dan moet je ook de spijker breken en dat lukt niet.  
Stel je even voor dat de lucifer de mens, wie zou dan de spijker kunnen zijn?  
 
 
God wil ons vastbinden met de touwen van Zijn liefde. Bij Hem mogen we schuilen. Betekent dit dat 
wij nooit meer gepest worden, verkeerde dingen doen of verdriet in ons leven krijgen? Nee! Maar je 
mag altijd weer naar God gaan en vragen of Hij jou aan Hem wil vastbinden en je de kracht wil geven 
om verder te gaan.  

 
 

 

pesten 


