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2. 
Maak ons van haat en oordeel vrij;
Help ons woorden van leven te spreken.
Woorden van liefde, waarheid en hoop,
die U zelf aan ons hebt gegeven.
Maak ons bereid,
Tot dienstbaarheid;
En woon met Uw liefde in ons.

3. 
Geef ons Uw kracht om te troosten, Heer,
waar de vreugde ons is ontnomen.
Breng Uw nabijheid door ons heen,
zoals U naar ons bent gekomen.
Maak ons bereid,
Tot dienstbaarheid;
En woon met Uw liefde in ons.

4. 
Maak ons Uw licht dat helder schijnt
voor wie ronddwaalt in het donker. 
Breng al Uw kinderen veilig thuis,  
zoals U ook ons heeft gevonden.
Halleluja, 
Halleluja
De liefde van God woont in ons.
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