
   

Kerkenpakket voor de 
Veertigdagentijd 



      De Veertigdagentijd is een periode van onderweg zijn. We 
trekken door de woestijn van het bestaan op weg naar het licht  

   van Pasen. Op die weg ervaren we van alles: beproeving, stilte,  
         verandering en net zo goed hoop. Die weg volgt geen rechte lijn. Ze  

  kent hoogtepunten, momenten van stilstanden verrassende  
  ontmoetingen. Ga je met mee op weg? 

  

De weg van hoop kerkenpakket  

Het kerkenpakket De weg van hoop bestaat uit verschillende 
onderdelen die op elkaar zijn afgestemd. Samen vormen ze een 
geheel waarmee je als gemeente op allerlei manieren aan de slag 
kunt. Zowel persoonlijk, met je huisgenoten, als kring of groep, 
zondags in de kerk, in kleine vieringen in de Stille Week of nog weer 
anders. Ook kinderen en jongeren kunnen met het thema aan de 
slag. 

Het pakket bestaat uit: 

• Een dagelijkse podcast Veertig dagen hier en nu. Te volgen 
via je eigen favoriete podcast app en via Scipio.  

• Een Bijbelleesrooster voor alledag met steeds een 
Bijbellezing en een korte overweging, ook beschikbaar via 
Scipio. 

• Handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies met 
suggesties en ideeën voor de liturgie en aanwijzingen voor 
preekvoorbereiding en preken. 

• Voor elke zondag een kindermoment voor in de dienst en 
materiaal om met de kinderen aan de slag te gaan. 

• Twee uitgewerkte programma’s voor jongeren. 

• Twee programma’s voor kringen en kleine groepen. 

• Vespers voor de Stille Week: zes uitgewerkte vespers.  

• Communicatiemiddelen, waaronder een pdf voor een 
poster, een PowerPoint en afbeeldingen voor op sociale 
media en kerkapp. 

 

Meer informatie vind je op 
www.kerkpunt.nl/dewegvanhoop 

 

40 dagen hier & nu 

Een divers gezelschap schrijvers 

namens LPB media, Lume, Verre 

Naasten en Kerkpunt helpt je om 

bewust toe te leven naar Goede 

Vrijdag en Pasen. En moedigt je 

aan heel concreet Jezus te volgen 

in jouw dag en in jouw omgeving.  

Vanaf Aswoensdag ontvang je 

dagelijks een korte, inspirerende 

podcast die je even stil doet 

staan bij het weekthema, 

middenin in jouw hier nu. Je 

hoort een praktische reflectie op 

een Bijbeltekst, soms met een 

verdiepingsvraag, een bijpassend 

lied of een kort gebed. 

Je kunt de podcasts eenvoudig 

volgen via Scipio of via je eigen 

podcast-app. Meer informatie 

vind je op: 40dagenhierennu.nl. 

 

http://www.kerkpunt.nl/dewegvanhoop
https://40dagenhierennu.nl/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

We starten de reis in de woestijn. Daar ontmoeten we 
een volk dat na de bevrijding dorst krijgt. Het vertrouwen 
op God komt onder spanning te staan. 

Jezus openbaart zich met de woorden: Ik ben het levende water. 
Hij doorbreekt grenzen en nodigt uit tot geloof. Onmisbaar op  
de weg van hoop.  

In de woestijn klinkt de keuze: 
waar vertrouw je op? De 
zekerheid die deze wereld zegt 
te bieden of vertrouw je op 
Gods dagelijkse, zorgende 
aanwezigheid?  

Op de berg komt het heilige dichtbij: Jezus raakt zijn 
leerlingen aan, God nadert zijn volk. Uit die  
Nabijheid putten we moed voor onderweg. 

                                          De genezing van de 
blindgeboren man brengt ingrijpende 

verandering. Zijn omgeving worstelt ermee. 
Verandering vraagt keuze en navolging. Op de 

weg van hoop is niets vanzelfsprekend. 

De opgestane Jezus brengt nieuw leven. Nieuwe 
hoop! Niet oppervlakkig opgepoetst, maar 
compleet vernieuwd. Een  
levende hoop, vertrouwd  
herkenbaar en tegelijk  
totaal nieuw. 

De Stille Week leidt ons via een  
feestelijk Hosanna naar arrestatie  

en veroordeling! De weg naar het feest 
gaat zelfs dwars door de dood heen. 

Bij de opwekking van Lazarus klinkt 
Jezus’ oproep: “Kom naar buiten!”  
Gods stem reikt verder dan onze  
hoop. Ook wij worden geroepen op  
te staan en te gaan.  

0 – Op weg 

1 – Wie zorgt er voor jou? 
3– Ik ben er voor jou 

2 – Zo dichtbij! 

4 – Wat een 
verandering! 

5 – Kom naar buiten 

6 – De weg naar het feest 7 - Nieuwe hoop 

In de Veertigdagentijd zijn we onderweg naar Pasen én onderweg in het leven van vandaag. 
Deze reis leert ons dat hoop niet alleen gaat over wat komt, maar over vertrouwen in het 
hier en nu. Samen trekken we door de woestijn van het bestaan, op weg naar het licht van 
Pasen. Hieronder zie je de reis die we over de komende weken zullen afleggen.  


